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”We duiken het Dubbeldorp in! 
Van onze geschiedenis tot andere 

verenigingen: we ontdekken 
het allemaal!”

Colofon
Het Dubbelkiekersblad is een jaarlijkse uitgave van 

Carnavalsvereniging De Dubbelkiekers en wordt vol trots 
gratis verspreid onder de inwoners van Harbrinkhoek, 
Mariaparochie en delen van Almelo. Ook de St. 
Alphonsusschool ontvangt exemplaren zodat alle kinderen 
en ouders die verbonden zijn aan ons Dubbeldorp kunnen 
meegenieten van het mooiste feest van het jaar. 

Woon je net buiten ons bezorgingsgebied route of heb 
je geen gedrukt exemplaar ontvangen? Dan kun je het 
blad downloaden via www.deDubbelkiekers.nl of contact 
opnemen via  
	 Dubbelkiekers_prcommunicatie@outlook.com.
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Van werk tot hobby’s én uiteraard een beetje inside-
information. Maar nog veel belangrijker, hoe gaan zij 
dit carnavalsseizoen op z’n kop zetten?! Ook blikken we 
samen met de Oud-Hoogheden terug op een prachtig 
jaar lang carnavalsgeweld.

Wat je verder mag verwachten? 
We duiken het Dubbeldorp in! Waar het nieuws soms 

sneller gaat dan de wind op de Haarbrinksweg, maar 
de sfeer altijd vertrouwd blijft. Met een stukje geschie-
denis: een prachtig interview over carnavalsvereniging de 
Eigenheimers, de voorloper van De Dubbelkiekers. Ook 
de Dwarskiekers, tennisvereniging de Haambrink en Jong 
Nederland Harbrinkhoek-Mariaparochie komen aan het 
woord. We ontdekten wederom dat je in ons Dubbeldorp 
nooit ‘gewoon even’ een verhaal ophaalt. Het wordt 
vanzelf een anekdote of twee, met een rits aan foto’s als 
je niet oppast. 

Over foto’s gesproken, bestudeer ook de fotopagina’s 
maar eens goed… want de kans is groot dat je er zelf 
op staat. Of iemand die je kent. Of iemand die je liever 
niet had willen tegenkomen in die outfit, maar ach, het is 
carnaval. 

We zijn trots op dit blad, maar vooral op ons 
Dubbeldorp. Op iedereen die meeschrijft, meedenkt, 
bouwt, regelt, oefent, sponsort, lacht en feest om er samen 
een geweldig carnavalsjaar van te maken. Want die herin-
neringen maken dit blad.  

	 Van de redactie
Yes, we mogen weer! Het mooiste seizoen van het jaar is aangebroken. Carnaval in ‘t Dubbel-
dorp is natuurlijk niet compleet zonder dit prachtige carnavalsblad vol verhalen, foto’s en 
nieuwtjes!  

En ja hoor… ’t is ons weer gelukt! Gezamenlijk rond 
de tafel, waar heel erg foute en heel erg goede ideeën 
ontstonden. Maar na veel research, interviews en appjes 
over en weer, ligt hier een fonkelnieuwe editie van het 
Dubbelkiekersblad voor je. 

Dat was dit jaar wel extra speciaal... Het hoofd van de 
PR-commissie (waaronder dit blad), Samara Westerhof, 
en hoofd van dit Dubbelkiekersblad, Mandy Alberink, 
moesten zo nodig samen Hofdames worden dit jaar. Lees 
alles over hen en hun mannen: de Prins & Adjudant.  

Alaaf, alaaf, alaaf! 

 De redactie van het Dubbelkiekersblad 
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	 Van de voorzitter
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Het geheim van carnaval

“Vaak is het dichterbij dan je denkt!”

Ieder kent zo zijn geheimen. Zo is er het geheim van Sint en zijn Pieten. Wie is er niet mee 
opgegroeid? Kinderen kijken ernaar uit, vaders en moeders, opa’s en oma’s genieten van de 
magie die Sint en zijn Pieten met zich meebrengen. Eenzelfde magie voel je ook tijdens Oud 
& Nieuw. Oliebollen, carbid en al knallend en sierend het nieuwe jaar in. 

Maar hoelang blijft dit geheim en deze magie nog bestaan? Zwarte Pieten zijn al niet meer zwart, het geheim van 
Sinterklaas ligt op straat en het vuurwerkverbod heeft zijn intrede gedaan. Waar blijven onze tradities? Als wij hier niet 
voor waken verdwijnen de typisch Nederlandse tradities en valt er niets meer te vieren. 

Laten we daarom het geheim van de jaarlijkse vraag wie onze nieuwe Prins en Adjudant worden nog lang koes-
teren. Het geroddel, gespeculeer, mensen die altijd zeker weten wie het zijn en het elk jaar weer mis hebben, en dezelfde 
namen die vallen. Vaak is het dichterbij dan je denkt en houden mensen je gewoon voor de gek… hè Samara?! 

Bij carnaval passen deze geheimen, tradities en gebruiken. Als je ermee besmet bent kom je er niet meer vanaf 
en begrijp je dat carnaval saamhorigheid, noaberschap en plezier met zich meebrengt. Laten we dit nog lang in ere 
houden. 

Prins Sander, Adjudant Ben, Hofdames Mandy en 
Samara, geniet van deze prachtige tijd. Ik weet zeker dat 
jullie De Dubbelkiekers weer goed op de kaart zetten. 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die zich 
op welke wijze dan ook inzet voor, en zich verbonden 
voelt met, onze vereniging. Het blijft cliché, maar zonder 
deze inzet is er geen carnaval. Dat is in ieder geval geen 
geheim, maar een feit. 

Ik wens iedereen een prachtig carnavalsjaar en heel 
veel plezier toe. 

“Alaaf!!!”

Sebastiaan Masselink 
Voorzitter C.V. De Dubbelkiekers

Het DNA van ons 
Dubbeldorp

Carnaval hangt weer in de lucht in Harbrinkhoek-Mariaparochie en dat voel je aan alles.  
De voorpret, de berichten op de sociale media en uiteraard de kleurrijke energie van de 
Dubbelkiekers.  

Elk jaar zetten jullie de spreekwoordelijke deuren van het Dubbeldorp wagenwijd open.  Een mooi gebaar dat precies 
past bij de gastvrijheid en saamhorigheid waar jullie Dubbeldorpers wijd en zijd om bekend staan. 

Want er was het afgelopen jaar volop beweging in het dorp. Zoals met de lancering van de Dorpsapp HM. Een 
digitaal dorpsplein waar inwoners elkaar vinden, informeren en versterken. Dit is een moderne manier om verbonden te 
blijven, maar wel met de herkenbare nabijheid die het dorp typeert. 

“Noaberschap, ambitie, trots én carnaval
staan er zonder twijfel vetgedrukt bij”

Een uitdagende, maar belangrijke, vraag werd gesteld met het oog op het DorpsAmbitiePlan: ‘Wat is het DNA van 
Harbrinkhoek-Mariaparochie?’ Het antwoord daarop is niet in één zin te vangen. Maar noaberschap, ambitie, trots én 
carnaval zullen hierin zonder twijfel vetgedrukt staan. 

Het zijn de waarden die het dorp vormen en die ook deze carnavalsperiode opnieuw zichtbaar worden. Dit seizoen 
wordt geleid door Prins Sander en Adjudant Ben. Twee mannen die samen met hun Hofdames klaarstaan om De 

Dubbelkiekers met gastvrijheid, 
saamhorigheid, humor en een flinke 
dosis gezelligheid door deze dolle 
dagen te leiden.  

Ik wens jullie een fantastisch 
carnaval, Dubbelkiekers! 

2
Hartelijke groet,  

Anko Postma 
Burgemeester

gemeente Tubbergen
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					     Prins Sander I en			       Adjudant Ben
Dit seizoen 2025-2026 zijn dat Prins Sander I en Adjudant Ben, bijgestaan door Hofdames 
Mandy en Samara. Geen onbekende gezichten overigens, maar wél in een nieuwe rol. Hoog 
tijd dus om ze beter te leren kennen. 

En dat begint al leuk…. Waar voor ons, als inter-
viewduo, normaliter de rode loper wordt uitgerold, moeten 
we nu zelf onze koffie zetten. Niemand thuis. Geen 
probleem: we zijn hier geen vreemden en weten feilloos de 
weg naar de koffie, de kopjes en koektrommel. Als onze 
hoogheden en ook de kinderen van de Adjudant niet veel 
later arriveren, kan de kennismaking beginnen… 

Even voorstellen
Prins Sander, ofwel Sander Alberink, is 40 jaar en 

geboren op 19 juli 1985 in Almelo (waar hij enorm van 
baalt, want ja: dit staat in zijn paspoort). Hij is één van 
twee, de andere helft is Marije Alberink, ook geen onbe-
kende binnen C.V. De Dubbelkiekers. Daarnaast is er nog 
een oudere zus, al zou je dat niet zeggen, Ellen Alberink. 
Sander is opgegroeid aan de Dannenkampsweg en zoon 
van André en Marietje.  

Hofdame Mandy is 38 jaar en geboren in Almelo op 
23 november 1987 als Mandy Lenferink. Een Papsleef van 
origine, iets waar zij natuurlijk ook niets aan kan doen. 
Mandy is opgegroeid als middelste van drie zussen tussen 
Desie en Joyce in. Sander en Mandy zijn trotse ouders van 
zoon Noah van vijf jaar en dochter Jolie van drie. Met zijn 
vieren wonen ze aan de Walboersweg in Harbrinkhoek. 
Een straat die in de carnavalswereld ook wel bekendstaat 
als de Carnavalsallee, aangezien in deze straat meerdere 
Prinsen en Adjudanten woonachtig zijn.  

Adjudant Ben, ofwel Ben Westerhof, is 52 jaar en 
zoals hij zelf prachtig omschrijft: ‘opgericht’ op 14 maart 
1973 in Almelo. Ben groeide op in Harbrinkhoek, maar 
ging in Geesteren naar school. Dus hij is in feite, net 
als Mandy, ook een beetje ‘n Papsleef. Gelukkig komt 
iedereen uiteindelijk op de juiste plek terecht! Ben heeft 
vier oudere zussen. We kunnen dus gerust stellen dat hij 
de BENjamin is. Of zoals Ben het zelf subtiel verwoordt: 
“Ze zijn net zo lang doorgedaan tot er een jongen kwam 
en na mij was het klaar.” 

 Hofdame Samara is 48 jaar en geboren op 1 april 
1977 in Almelo als Samara Bruns. Ze heeft één oudere 
zus, Jorieke, en ze groeiden samen op in de Markgraven. 
In 2001 vestigden Ben en Samara zich in Harbrinkhoek. 
Eerst een paar jaartjes aan de Kardinaal de Jongstraat 
en nu alweer meer dan twintig jaar aan de Pastoor 
Eshuisstraat. Ben en Samara zijn de trotse ouders van 
twee kinderen. De oudste is dochter Anne (Kaffeekanne), 
van nét 19 jaar: geboren op eerste kerstdag 2006. Anne 
barst van het danstalent en is dansmarieke en trainster/
begeleidster bij de minioren en senioren van C.V. De 
Dubbelkiekers. Na Anne kwam op 8 september 2008 
zoon Ben, nu 17 jaar jong. Bij de familie Westerhof is 
altijd een Ben in de familie, zoon Ben is voor zover Ben en 
Samara weten de vierde of vijfde Ben-generatie.

Hoe en wanneer werden jullie gevraagd, 
en wat waren de reacties? 
Het benoemingsproces voor dit seizoen was op z’n 

zachtst gezegd bijzonder: er werd nogal wat over en weer 
gevraagd... 

Adjudant Ben zit zelf in de benoemingscommissie en 
vertelt dat Sander bovenaan het lijstje stond. Dat maakte 
het vragen meteen lastig, want aan de Walboersweg 
wonen flink wat oud-hoogheden. Ben moest dus uiterst 
voorzichtig te werk gaan. Om geen argwaan te wekken, 
wandelde hij de periode voorafgaand opvallend vaak met 
zijn hond langs de Walboersweg. 

Ben stond half juni bij Sander voor de deur om dé 
vraag te stellen. Op het moment suprême was dochter 
Jolie echter overstuur en was Mandy niet thuis. Het werd 
dus een kort gesprek aan de voordeur: “Word ie onze 
nieuw’n Prins dit joar? Denk d’r maar over noa en dan 
kom ik wa een moal weer.” Sander was blij, vereerd en 
enthousiast, maar ook verrast: “Ik was op 30 mei net 
gestopt als bestuurslid van C.V. De Dubbelkiekers. Dus dit 
kwam erg snel, maar wel superleuk!” Wel wilde hij eerst 
met Mandy overleggen. Dat gebeurde dezelfde avond 
nog en hoewel Mandy heel even moest nadenken, ‘want 
super eng’, zei ze ook direct ja!

“Als ik dan Prins ben, wil jij 
dan mijn Adjudant zijn?”
Daarna volgde de zoektocht naar een Adjudant. Na 

wat nadenken kwam Prins Sander uit bij Ben. En zo kon 
Sander de rollen omdraaien en Ben DE vraag te stellen: 
“Als ik dan Prins ben, wil jij dan mijn Adjudant zijn?” Ben 
vond dat erg leuk en was enthousiast, 
maar wilde het uiteraard even aan 
Samara voorleggen. De vakantie 
was inmiddels begonnen en Ben 
leek de reis naar Oostenrijk een 
uitstekend moment om Samara 
te polsen. Alleen… zoon Ben 
zat achterin en deed nét 
op dat moment zijn 
koptelefoon 

af. Gesprek afgebroken. Pas op de bestemming, vlak voor 
bedtijd, kwam het hoge woord eruit: dat Sander hem had 
gevraagd als Adjudant. Samara leek het ook heel leuk, al 
deed ze die nacht geen oog dicht. De volgende dag heeft 
Ben Sander geïnformeerd dat er witte rook was. Eén 
telefoontje van het ene vakantieadres naar het andere en 
het was beklonken.  

Dochter Anne vertelt dat zij al 
jaren de vraag krijgt of haar vader 
Prins of Adjudant wordt. Juist dit 
jaar verdacht niemand hem en nu 
is hij het wel. “Te grappig”, aldus 
Anne. Ze vond het overigens wel 
vreemd dat papa weg moest voor 

speciale schoenen voor zijn 
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dan komen de dahlia’s. Prachtige bloemen die het hele 
jaar door bloeien. Alles thuis bij Adjudant Ben staat vol 
dahlia’s. Als we vragen of hij daar daadwerkelijk zó druk 
mee is, vindt Ben dat zelf nog wel meevallen, wat hem 
gehoon oplevert van de rest van het gezin. Zelfs de tram-
poline moest wijken voor de dahlia’s, aldus Anne en Ben jr. 
Ook C.V. De Dubbelkiekers is een belangrijke hobby voor 
Ben, en dan met name de Benoemingscommissie. “Een 
enorm mooie vereniging die elk jaar weer geweldig wordt 
uitgedragen door nieuwe hoogheden. Super om onderdeel 
te mogen zijn van dat proces,” aldus Ben. Tot slot geeft hij 
aan dat ook zijn kinderen een soort hobby zijn, al zijn die 
inmiddels wel zo oud dat die hun eigen hobby’s hebben.  

Samara: Ook Samara sluit zich aan bij de ski-
liefhebbers. Daarnaast is lezen haar grote hobby: “Easy 
kost ter ontspanning. Feelgood literatuur, zodat je niet te 
ingewikkeld hoeft na te denken.” Verder is onze hofdame 
Bestuurslid bij C.V. De Dubbelkiekers, wat – zeker in 
de aanloop naar carnaval – behoorlijk wat tijd vraagt. 
“Minstens een half jaar per jaar.” Tot slot geniet ook 
Samara volop van leuke dingen doen met de kinderen, 
familie en vrienden. 

Carnaval 
Carnaval zit deze Hoogheden in het bloed, dat moge 

duidelijk zijn. Het blijkt o.a. uit hun actieve rollen 

binnen de vereniging. Wat hebben ze zoal gedaan en 

wat doen ze nu nog? 

Sander: Prins Sander vindt carnaval een geweldig 
mooi feest voor zowel jong als oud: “Carnaval verbindt. 
Het brengt mensen samen en op de been in een vrolijke 

omgeving.” Voor hem ging carnaval echt 
leven toen hij vrij 
snel na de oprichting 
lid werd van C.V. De 
Dubbelkiekers. Niet 
alleen om te feesten, 

Vrije tijd en hobby’s 
Waar kunnen we jullie buiten werktijd spotten? Hoe 

besteden jullie je vrije tijd? En wat maakt jullie echt 

gelukkig?
Mandy zegt direct: “mekaar”. Best bijzonder, aangezien 

deze hofdame normaliter geen woord Twents spreekt. Ze 
burgert dus al lekker in. Prins Sander zegt tegelijkertijd: 
“FC Twente.” Mooi hoe onze Prins en Hofdame op één lijn 
zitten... 

Goed. Nu even serieus: 
Sander: Prins Sander wordt in de eerste plaats toch 

echt gelukkig van zijn vrouw en kinderen, maar zeker ook 
zijn kameraden zijn belangrijk. En ja, hij is ook enorm van 
FC Twente fan. Zijn hobby’s zijn voetbal: het bezoeken 
van thuiswedstrijden van FC Twente en actief zijn als spits 
bij het 4e van MVV. Sowieso is onze Prins zo fit als een 
hoentje: hij doet aan hardlopen, krachttraining, E-gym bij 
Langeveld en traint de mini’s op zaterdagochtend. Verder 
is Sander actief lid van de Sponsorcommissie bij C.V. De 
Dubbelkiekers. Althans, normaal gesproken. Dit jaar heeft 
hij even een functie elders. Tot slot vindt Sander het heer-
lijk om samen met de kinderen te tuinieren en geniet onze 
Prins enorm van skiën. 

“Dit jaar heeft Sander even 
een functie elders...”

Mandy: “Ik houd ook van skiën”, begint Mandy. Ook 
is onze hofdame spor-
tief. Wekelijks volgt zij 
een functionele training 
met Prins Sander en 
doet ook de E-gym 
bij Langeveld. Verder 
wandelt ze graag en in 
het weekend maakt ze 
leuke tripjes met man 
en kinderen. Mandy 
geniet ook enorm van 
(stap)avondjes met 
vriendinnen, inclusief 
het jaarlijkse weekend weg. En niet 
onbelangrijk: ze is eindredactrice van het 
Kiekersblad. Dit blad is sowieso een verbin-
dende factor binnen dit viertal, maar daar-
over later meer.  

Ben: “Mijn grootste hobby is toch wel 
FC Twente.” Daarna blijft het even stil. En 

aan meer verdieping en maakte ze de overstap 
naar Subvention, waar ze nu werkt als Marketing & 
Communicatieadviseur en lid is van het MT. 

 Ben: Ook Adjudant Ben zat in Geesteren op de 
basisschool. Hij volgde daarna de LTS St. Paul en de 
ATS Brood & Banket, waarbij hij ook aan het werk kon. 
Hij ging aan de slag bij de Kleibakker in Tubbergen, 
maar stopte met het bakkersvak toen hij op weg naar zijn 
vroege diensten steeds zijn kameraden tegenkwam die nét 
van discotheek Tijs terugreden. Na een korte periode ‘wat 
wil ik nou’, volgde hij de Middelbare Tuinbouwschool in 
Zenderen en ging daarna werken bij Oosting, inmiddels 
ISS Landscaping / Sight Landscaping. Ben werkt hier nog 
altijd als Voorman en stuurt projecten aan op en rondom 
NS-stations. Al met al werkt hij dus al 27 jaar voor 
dezelfde werkgever. Waarop Prins Sander gekscherend 
zegt: “Ie mait wa vast over oe pensioen goan noadenken 
en krieg ie ok a oale lullendaag’n?” 

Samara: Hofdame Samara ging naar de St. 
Alphonsusschool in Mariaparochie en deed de havo op 
het Pius X College. Ze studeerde 1 jaar Oefentherapie 
Mensendieck in Amsterdam en daarna Verpleegkunde 
(HBO-V) aan Hogeschool Saxion. Samara werkte jaren-
lang als verpleegkundige bij Medische Zorg Asielzoekers. 
Hierna maakte ze de overstap naar de reguliere huis-
artsenzorg met als specialisatie Longziekten. Als 
coördinator Zorgprogramma Astma-COPD bege-
leidde ze huisartsenpraktijken bij financierings- en 
organisatievraagstukken. Momenteel is Samara 
Praktijkmanager bij Huisartsenpraktijk Twentse 
Oorsprong, waar zij zich bezighoudt met 
niet-medisch inhoudelijke zaken. 
Altijd handig: een 
Hofdame met 
verstand van 
gezondheid tijdens 
carnaval…

‘moeilijke voeten’. 
“Daarnaast 
deden ze wel 
vaker vaag na de 
zomervakantie.” 
Ook moeder 
Samara was 
verdacht want zij 
zette meermaals 
haar locatie uit 
en gaf aan dat 
ze op de koffie 
ging bij Mathilde. 
Terwijl ze in 
werkelijkheid bij 
Prins Sander en 
hofdame Mandy 
zat. 

De reacties 
die het viertal inmiddels heeft ontvangen zijn hartverwar-
mend. Familie, vrienden en natuurlijk van mensen binnen 
C.V. De Dubbelkiekers zelf reageerden louter positief. 
Hoewel niet iedereen deze combi aan had zien komen, 
ziet men inmiddels de overeenkomsten en hoe het stel 
geweldig bij elkaar past. Over die overeenkomsten straks 
meer...

Opleiding en werk 
Velen in het Dubbeldorp kennen jullie, maar wat doen 

jullie voor de kost en hoe zijn jullie daar gekomen?

Sander: Prins Sander zat op de St. Alphonsusschool 
in Mariaparochie en deed havo aan het Canisius in 
Almelo. Daarna volgde hij de studie Bedrijfseconomie 
aan Hogeschool Saxion. Zijn loopbaan begon in de 
horeca, waar hij zeventien jaar werkte bij Lutke Hulscher 
in Zenderen. Toen hij Mandy leerde kennen, ontstond de 
wens voor meer regelmaat. Hij maakte de overstap naar 
een kantoorbaan bij de Makro en belandde daarna in de 
wereld van recruitment en werving & selectie. Hij werkte 
bij Finanxe en later bij Siebert & Wassink. Inmiddels is 
Sander Adviseur Recruitment en Werving & Selectie bij 
het ROC van Twente. 

Mandy: Hofdame Mandy ging in Geesteren 
naar de Aloysiusschool en rondde het vwo af op het 
Canisius Almelo. Hierna studeerde ze Toegepaste 
Communicatiewetenschappen aan de UT en behaalde 

ook de Master Communication 
Studies. Ze startte haar loopbaan 
bij SIR Communicatiemanagement. 
Zeven jaar geleden was ze toe 



maar juist ook om zich in te zetten voor het Dubbeldorp. 
Zo maakte hij tot 2022 deel uit van de Raad van Elf en 
was hij ook jarenlang bestuurslid en penningmeester. Hij 
(mede)organiseerde meerdere Kiekersdagen en verzorgde 
jarenlang de eindreactie van het Kiekersblad. Eind 
mei 2025 nam Prins Sander afscheid van het bestuur 
van C.V. De Dubbelkiekers, al is hij nog wel lid van de 
Sponsorcommissie. Hij dacht daarmee dus carnavaleske 
pensioen te hebben bereikt, maar niets is minder waar. 
Want zie hier… de 22e Prins van C.V. De Dubbelkiekers.

“Sander dacht zijn carnava-
leske pensioen te hebben 

bereikt.”
Mandy: “Ik heb altijd wel carnaval gevierd. Vroeger 

deed ik met Jong Nederland al mee aan het gala in 
Geesteren. Ook ga ik elk jaar carnavallen met vrien-
dinnen, vroeger in allemaal dezelfde pakjes. Sinds ik met 
Sander ben en in Harbrinkhoek woon heb ik mezelf ook 
verbonden aan C.V. De Dubbelkiekers. Momenteel ben 
ik eindredactrice van het Kiekersblad.” Mandy vertelt 
bovendien dat ze Sander heeft leren kennen tijdens 
carnaval in Langeveen. Wat begon met een zeer fraaie 
openingszin van Prins Sander, eindigde uiteindelijk in een 
gelukkig huwelijk. Wil je weten wat de zin is, vraag het 
Prins Sander... 

 Ben: “Als kind was ik altijd een cowboy met een klap-
pertjespistool.” Cowboy Bennie! “Later ben ik via Marco, 
alias de Buurman, in aanraking gekomen met C.V. De 
Dubbelkiekers. Daar was ik jaren lid van de Raad van 
Elf, schreef ik artikelen voor het Kiekersblad en zit ik 
nog steeds in de Benoemingscommissie.” 

 Samara: “Mijn oom Theo Bruns zat vroeger 
bij CV de Eigenheimers. In die tijd werd ik 
door mijn ouders letterlijk op de fiets gezet 
om carnaval te vieren met de mededeling: ‘ga 
mooi, oom Theo is er ook wel’. Via Ben kwam ik 
vervolgens in aanraking met C.V. De Dubbelkiekers, 
waar ik verschillende rollen vervulde. Zo was ik hoffo-
tograaf, heb ik de redactie van het Kiekersblad gedaan - 
waaronder samen met Prins Sander - en zit ik momenteel 
in het Bestuur.” 

Wanneer we al deze rollen en functies op een rij 
zetten, is er één duidelijke verbindende factor: het 
Kiekersblad. Het moge duidelijk zijn: Carnaval leeft bij dit 
viertal. En niet zo’n beetje ook!!!

Waar kijken jullie het meest naar uit in 
dit carnavalsjaar? 
Prins Sander: “Eigenlijk kijk ik uit naar alles. 

Fantastisch om carnaval nu ook op deze manier mee 
te mogen maken. Dit is het enige wat ik nog niet heb 
gedaan. Van gala’s tot Kiekersdag, van optochten tot 
Aswoensdag; ik heb er ongelooflijk veel zin in.” 

Mandy: “Ik heb vooral heel veel zin in de eigen gala’s, 
onze eigen optocht, samen met de kinderen en natuurlijk 
de fantastische Kiekersdag. Laat maar komen allemaal.” 

Adjudant Ben: “Ik kijk uit naar eerste Paasdag.” 

Samara: “We zijn inmiddels een aantal keer op pad 
geweest waar DJ Gert Gijsbers draaide. Hij heeft een 
soort DJ-booth die op en neer gaat en Hofdame Mandy 
vindt dat wel heel cool. Dus ik kijk vooral uit naar Mandy 
in de DJ-booth...”

“Van gala’s tot Kiekersdag, 
van optochten tot 

Aswoensdag; ik heb er 
ongelooflijk veel zin in.”

Hoe hebben jullie de periode naar de 
opkomst beleefd? 
Prins Sander en Adjudant Ben zijn het roerend 

eens: “Het is een heel bijzondere tijd. In het geheim 
afspreken en alles over-analyseren, want je denkt steeds 
dat iedereen je door heeft. Voor jouw gevoel is de hele 
wereld druk met carnaval, terwijl dat helemaal niet zo 
is. Pas in oktober gaat het ook leven in het dorp en dan 
wil je het zo graag vertellen.” Mandy vertelt dat ze het 
geheim zo vaak op het puntje van de tong had liggen. 
Ben en Samara fietsten regelmatig om, om af te spreken 
met Sander en Mandy. Soms vertrok Adjudant Ben met 
iemand van de Benoemingscommissie en fietste Samara 
pas tien minuten later weg. Alles om het geheim te 
bewaren. 

Eind oktober was er een grappig voorval met Marije, 
de zus van Prins Sander. Zij stond op een zondagavond 
spontaan met erwtensoep aan de deur, precies op het 
moment dat Adjudant Ben en Samara binnen waren. 
Ben en Samara doken razendsnel achter de bank, terwijl 
Sander zijn zus niet binnenliet met het excuus dat “de 
kinderen overstuur zijn”. Marije hoorde echter helemaal 
niets in de gang dus geloofde dit niet. Later op de avond 
belde Prins Sander zijn zus nog met een soort van excuus. 
Maar voor Marije was dit wél het moment waarop ze 
wist: hier klopt iets niet. En daarmee werden de vermoe-
dens die de zussen al hadden min of meer bevestigd.

“Ben en Samara doken 
razendsnel 

achter de 
bank!”

In september besloten Ben en Samara dat hun 
kinderen Anne en Ben jr. het mochten weten. Ze 
kondigden aan dat ze “iets moesten vertellen”. De eerste 
reactie van Anne: “Mama, ben je zwanger?” De tweede 
vraag: “Gaan jullie scheiden?” Toen volgde de echte mede-
deling: papa is dit jaar Adjudant van De Dubbelkiekers. 
Anne zei “OMG”, viel stil en kon van schrik niet meer eten. 
Ben jr. wilde vooral weten met wie dan. Niet met Jos of 
Jan was het antwoord, dus met wie dan wel? Dit had Ben 
jr. direct goed: “Dan denk ik met Sander Alberink.” Op 
de dag van de opkomst leverde Snapchat nog de nodige 
stress op. Anne zette haar locatie uit, wat direct vragen 
opriep bij vriendinnen. Ben jr. checkte Snapchat gewoon 
helemaal niet meer en hield zijn kameraden zoet met een 
smoes over een zieke tante.

Hoe hebben jullie de opkomst en het 
eierbakken ervaren? 
Hier valt in eerste instantie vooral het verschil in 

emoties tussen mannen en vrouwen op…  
Prins Sander: “Prima.” (De interviewster weet toevallig 

dat dit André Alberinks is voor ‘fantastisch!’) 
Adjudant Ben: “Mooi.” 
Mandy: “Heftig… ik heb bij MVV nog een biertje 

weggetikt met Ben vlak voor de tijd.” 
Samara: ”Pittig, maar gaaf!”  

 Gezamenlijk geven ze aan dat het ongelooflijke fijn 
is om eerst bij MVV’29 op te komen voor familie en 
vrienden. “Dat is kleiner, intiemer en zo waardevol! Het 
is dé manier om toe te leven naar het moment suprême.” 
Het viertal vond verder de hele avond geweldig: “Het 
vliegt voorbij. Je wordt op handen gedragen en compleet 
geleefd. De Raad van Elf zorgt vanaf minuut één voor 
een warm bad. Wat ook inhoudt dat je nooit zonder bier 
staat. En de dag erna leef je nog in een roes, het is een 
grote roze of blauwe wolk.” Ook de kinderen Anne en Ben 
hebben genoten. Ze vonden het spannend, vooral het 
lange wachten, maar ook geweldig.  

 Onze hoogheden krijgen louter leuke reacties: 
iedereen vindt het fantastisch, gunt het ze en vindt het bij 
ze passen. De medebestuursleden van Samara vonden 
het maar wat prachtig. De vriendinnen van de beide 
Hofdames spannen echter de kroon: Samara’s vriendinnen 
riepen direct: “dat wordt extra vrij vragen!” Mandy’s vrien-
dinnen zeiden: “we gaan verhuizen naar Harbrinkhoek, 
hier wordt pas echt feest gevierd bij de opkomst!”  

 Al met al werd het een latertje voor onze hoogheden. 
Er moesten natuurlijk nog eitjes en frikandellen gegeten 
worden, keurig verzorgd door de hoogheden van vorig 
jaar.
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Alle Hints
Het raadsel waar iedereen een antwoord op wil: hoe 

zit dat met die hints!? En we zijn ook wel benieuwd 

naar de inspiratie achter jullie lijfspreuk, onderschei-

ding en scepter en de kleding...

Hints Social Media
De eerste hint bestond uit getallen, begeleid door het 

herkenbare muziekje van Knight Rider. 
2005: het jaar waarin Sander en Ben toetraden tot de 

Raad van Elf.  
2010: het kampioenschap van FC Twente.  
85 & 135: de opgetelde leeftijden van de beide 

gezinnen.  
Knight Rider: een jeugdsentiment voor onze Prins en 

Adjudant. Beide keken dit vroeger veel.  

 De tweede hint was een portretfoto en het muziekje 
van Jonge Leu & Oale Grond en de tekst van het 
perfecte plaatje.  

Jonge Leu is het ROC van Twente, waar Prins Sander 
werkt. Oale Grond is het werk van Adjudant Ben bij 
Sight Landscaping. 

De foto van het perfecte plaatje verwijst naar een 
steeds terugkerende onscherpe foto van Sander en Ben. 
Adjudant Ben kan geen foto’s maken, Samara wel. 

 De derde hint ‘ik ben het niet, het is iemand 
anders’, met het liedje Anne Kaffeekanne. Ik BEN het 
niet, het is iemand (S)ANDERS. En Anne Kaffeekanne 
verwijst natuurlijk naar dochter Anne. 

Dit komt ook terug in het opkomstnummer ‘Ons 
Leven’. Hier wordt gezongen: ‘We zijn weer terug op 
onze plek’, gevolgd door het Vak-P nummer: Acid Dream. 
Dochter Anne heeft dit mooi aan elkaar gemonteerd! 

De favoriete lijstjes
Als je echt moet kiezen, waar gaat dan je voorkeur 

naar uit?  

Eten en drinken  
Sander: Sushi & speciaal biertjes, hoewel ik ook veel  

     Rivella drink. Beetje vreemd... 
Mandy: Coquilles & wijn. 
Ben: Stamppot boerenkool met toebehoren &  

     Weizenbier.  
Samara: Garnalen/mosselen & Pornstar Martini 

Vakantieland  
Sander: Oostenrijk 
Mandy: Italië 
Ben: Duitsland, lekker functioneel, zelfs Nordhorn is al  

     mooi! 
Samara: Spanje 

Sportclub 
(Waarom stellen we deze vraag ook): 
Allen: FC Twente 

Welk stripfiguur ben je?  
Sander: Dagobert Duck, als oud penningmeester,  

     aldus Rudmer An de Stegge. 
Mandy: Minnie Mouse op advies van dochter Jolie. 
Ben: Volgens Samara een Troetelbeer. 
Samara: Snoopy, ben ik fan van. 

Scepter 
De scepter is ook dit seizoen weer 

gemaakt door Alphons oude Avenhuis: 
waarvoor dank! Op de scepter is twee 
keer een verwijzing naar FC Twente 
te zien: aan de zijkant en een Twentse 
Ros bovenop. Ook de ogen van C.V. 
De Dubbelkiekers zijn te zien. Er staan 
bergen op die het skiën symboliseren. En 
tot slot nog MVV’29.  

 Onderscheiding 
De onderscheiding zit boordevol details: 
- Een afbeelding van beide heren, waarbij 

       Ben een baard heeft 
- Het logo van FC Twente 
- De dahlia van Adjudant Ben 
- Besneeuwde bergen en ski’s 
- Een voetbal met MVV’29 
- En als verbindende factor: het Kiekersblad 

Het lint van de onderscheiding is bewust gekozen in 
Twente-rood.

Kleding 
Voor de kleding gingen de heren, uiteraard in het 

diepste geheim, naar Dress4Prins in Weerselo. De dames 
hebben de pakken gekocht en laten bewerken door Ilona. 
De kleding van de kinderen heeft ook details in dezelfde 
kleuren als het pak van de heren. Tot slot hebben de 
jassen van de Prins en Adjudant bijzondere manchetten 
met daarop het Twentse Ros. 

“Wie de steek past, zet ‘m 
aait weer op!”

De lijfspreuk is bedacht door Adjudant Ben en verwijst 
naar het feit dat zowel Sander als Ben ooit lid waren 
van de Raad van Elf. Ze dachten sindsdien zonder steek 
carnaval te kunnen vieren... Niets is minder waar, de steek 
mag weer op! 

Waar kan ik je voor wakker maken?
Sander: Voor vertrek op vakantie. 
Mandy: Echt Italiaans schepijs oftewel echte gelato. 
Ben: Niet, want ik ben altijd al vroeg wakker. 
Samara: Een Pornstar Martini. 

Met welke Dubbelkieker zou je een tijdje 
willen ruilen?  
Sander: Ben Westerhof, om te kijken hoe het is om  

     debiele foto’s te maken. 
Mandy: Silvo “wej wa” Wigger. Misschien steek ik er  

     wat van op als het gaat om handigheid. 
Ben: Samara, om te kijken hoe zij alle handige klusjes  

     in huis doet. 
Samara: Sem Oude Hendriksman, ik wil wel weten  

     hoe het is om dronken te zijn en vervolgens de dag  
     erna een ‘hyrox’ uit te lopen. 

 Tot slot: Wat willen jullie uitdragen voor 
het carnaval en De Dubbelkiekers?  

Saamhorigheid, gezelligheid en gewoon een donders 
mooi carnaval! Iedereen doet mee. Carnaval maak en ben 
je samen!

Wij wensen onze Prins en Adjudant een fantastisch 
en onvergetelijk carnavalsjaar toe. We hopen dat 

jullie samen volop mogen genieten van alle mooie 
momenten. Maak er een jaar van vol plezier,  

verbondenheid en onvergetelijke herinneringen van!

Alaaf Alaaf Alaaf!



Van spits tot Prins:
het 4e van MVV 

Een aantal jaar geleden kwam Sander Alberink bij het 4e elftal van MVV’29 terecht, nadat 
zijn vorige team ophield te bestaan. Inmiddels is hij niet meer weg te denken bij het qua 
leeftijd oudste competitie spelende team. Als je het zijn teamgenoten vraagt, is hij “onze 
veel-scorende aanvaller”… al laten die goals soms nog even op zich wachten. “Hij scoort bijna 
nooit,” klinkt het droog, “maar hij doet wél altijd zijn stinkende best.” En eerlijk is eerlijk: dat 
wordt binnen het team gewaardeerd. 

Op het veld staat Sander bekend als fit, krachtig en 
fanatiek. “Hij is de fitste van het hele team,” klinkt het 
overtuigd. Of in elk geval: “Daar doet hij echt alles voor.” 
Dat carnaval daar niet altijd bij helpt, wordt er lachend 
aan toegevoegd. Sander probeert in het veld rust te 
brengen. “Dat is in elk geval zijn bedoeling. Maar als hij 
aan de bal is, komt er sowieso actie. Meestal voor ons, en 
als we pech hebben ook tegen ons”, lacht het team. Ook 
bij achterstand blijft Sander positief. “Dan gaat hij samen 
met de rest echt op jacht naar betere prestaties.” Daarbij 
is hij ook nog eens een regelneef pur sang: “Altijd op tijd. 
Nooit te laat.” 

Dat hij Prins carnaval zou worden, verraste het team 
allerminst. “Het ging de laatste tijd héél vaak over Prins 
Pandi*,” vertellen ze. “De hints wezen steeds meer zijn 
kant op en elke keer als we hem ermee geconfronteerden, 
werd hij wat ongemakkelijker. Op de donderdag vóór de 
bekendmaking hebben we zelfs al geproost. “Toen hebben 
we het glas geheven op ‘de nieuwe Prins’.”  

Het enthousiasme binnen het team is groot. “Iedereen 
gunt het hem. Dit past gewoon. Pandi is een carnavalsdier 
in hart en nieren, al jaren actief in en met het carnaval. 
Als iemand het moest worden, dan toch echt hij.”  
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*Pandi is al jaren de bijnaam van 
Sander, omdat hij volgens Thijs Wolters 

leek op de destijds 3e wissel van BV 
Veendam genaamd Ronnie Pander. 
Van Pander werd Pandi gemaakt en 

die bijnaam is altijd gebleven.  

Volgens zijn team gaat hij groeien in zijn rol als Prins. 
“Eerst is het natuurlijk even aftasten, maar daarna gaat 
het dak eraf met Pandi aan de scepter.” Eén goed advies 
kreeg hij alvast mee: niet te veel adjes. “Die tijd heeft hij 
wel gehad,” lachen ze. Verder maken ze zich geen zorgen. 
“Hij weet prima wat hij wel en niet kan doen.” En hét 
moment waarop hij volledig losgaat? Daar zijn ze het 
unaniem over eens: Kiekersdag! 
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 “De fitste van het team – of daar doet hij alles voor.”

 “Met Pandi aan de  
scepter gaat het dak eraf.” 



Achter de voordeur: 
familie Westerhof 

Wanneer hoorden jullie dat jullie 
vader Adjudant werd en jullie moeder 
Hofdame?  
“Begin september, gewoon tijdens het avondeten. 

Mama begon ineens met: ‘Papa moet jullie iets vertellen.’ 
Wij wisten toen nog van niks. Papa vertelde dat hij 
gevraagd was als Adjudant en dat we misschien niet 
meteen zouden raden door wie. Maar Ben had het 
eigenlijk direct al door. We waren allebei verrast, want we 
hadden niet door dat ze hier al mee bezig waren. Aan 
de andere kant werd elk jaar wel gezegd dat papa het 
toch een keer moest worden, dus ergens zagen we het wel 
aankomen.” 
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Bij de familie Westerhof staat dit carnavalsjaar in het teken van een goed gevulde agenda. 
Sinds vader Ben Adjudant is en moeder Samara Hofdame, is het thuis een stuk drukker. En 
gezelliger! Hun kinderen Anne (19) en Ben (17) vertellen hoe het er dit bijzondere carnavals-
jaar bij hen thuis aan toe gaat... 

Hoe zouden jullie jullie ouders 
omschrijven, met name in hun rollen als 
Adjudant en Hofdame? 
“Papa is een gezellige, lieve en grappige man. Hij 

werkt hard, helpt graag mensen en maakt makkelijk een 
praatje. Hij staat niet graag op de voorgrond, maar is 
juist de ondeugende, ouwehoerende grappenmaker. Dat 
past perfect bij de rol van Adjudant.” 

 “Mama is wat serieuzer en meer doorslaggevend, 
maar ook oprecht lief en altijd in voor een feestje. Zij is 
degene die ervoor zorgt dat alles klopt. Ze checkt of papa 
alles bij zich heeft en niet zonder steek of handschoenen 
op pad gaat.” 

Zijn jullie zelf eigenlijk fanatieke 
carnavalsvierders? 
Anne: “Zeker. Ik zit al sinds kleins bij de dansmariekes 

en begeleid die nu ook. Verder vind ik alle feestjes hart-
stikke gezellig en wil ik overal bij zijn.” 

Ben: “Ik ben ook fanatiek carnavalsvierder en probeer 
zo min mogelijk te missen.”
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Welke typische gewoontes horen bij jullie 
ouders? 
“Papa komt elke week weer met een nieuw grapje of 

uitspraak, en die houdt hij dan gerust een hele maand 
vol. Eerst moeten we er hard om lachen, maar op een 
gegeven moment wordt het ook een beetje irritant. 
Mama’s vaste reactie is dat ze daar zó hard om moet 
lachen dat ze soms geen lucht meer krijgt.” 

 “Hij had allang op  
moeten komen. Dat was 

wel een blunder”

 “We zijn vooral trots op 
hoe ze dit carnavalsjaar 

samen aanpakken!”

Wat kunnen we dit carnavalsjaar 
zeker verwachten? 

“Papa zal vast zo vaak mogelijk FC Twente 
benoemen of laten zien. Deze man denkt echt 
vaak aan zijn kluppie.” 

Wat we hopen dat hij 
níet doet? 
“De ABBA broek-uit...” 

Waar zijn jullie het 
meest trots op – en 
wat mag er wel een 
tandje minder? 

“We zijn vooral trots op 
hoe ze dit carnavalsjaar 
samen aanpakken en beleven. 
Maar het bier doordeweeks 
mag wel wat minder. Vooral 
met Sander en Mandy.” 

Tot slot: wat willen 
jullie ze meegeven 
voor dit carnavalsjaar? 

“Geniet van elk moment. 
Want het is zo voorbij… en 
dan zijn jullie al versleten.” 

Nog iets dat 
we écht moeten 
vermelden? 

“Graag even van tevoren 
melden als er afterparty’s 
in Huize Westerhof worden 
gehouden!!” 

 “Papa komt elke week met 
een nieuwe grap. Eerst  
moeten we er nog om  

lachen, maar dan wordt het 
ook een beetje irritant”

Wat was jullie eerste reactie? 
“Onze eerste reactie was vooral enthousiasme. We zijn 

hartstikke blij voor hen. Sinds de bekendmaking komen 
er ook veel verschillende mensen over de vloer. Het is dus 
drukker, maar dat vinden we juist gezellig en leuk.”

Waren jullie ouders zenuwachtig voor de 
Prinsbekendmaking?
“Ja, heel erg. Ze waren ongeduldig en stelden steeds 

dezelfde vragen: ‘Is het al druk?’ en ‘Mogen we al gaan?’ 
En die spanning kwam er ook tijdens de opkomst uit. Bij 
Kampkuiper bleef papa rustig zitten, omdat hij dacht dat 
hij moest wachten tot het doek voor hem werd wegge-
trokken. Alleen… hij had allang op moeten komen. Dat was 
wel een blunder.”
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Twents, Ondernemend & Persoonlijk

BONT GEMAAKT?
#mijnietbellen

(06-14485765)

Groeten, 

je advoca
at

€ 299,-
All-in

vanaf

per maand

Bekijk hier 
onze voorraad.

Rijd zorgeloos  de carnaval in!
Met onze private lease deals.

autogroeptwente.nl
Hyundai Excellent Dealer 2025Vestigingen in Almelo, 

Hengelo en Enschede. 

€ 299,-
per maand
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WIJ WENSEN
JOU EEN

KRACHTIG
MOOIE

CARNAVALSTIJD!

M

ZIE JE COLLEGA-HOFDAME MANDY TEKEERGAAN? 
GOOI DE FOTO VIA DE QR-CODE IN HAAR INBOX.

ZO HEEFT ZE IETS OM HAAR DAG MEE DOOR TE KOMEN ;)



Ook na het 
feestweekend

weer goed 
gemutst

zeelvis-it.nl

Mensink Autoschadeherstel B.V.
Nobelstraat 9
7651 DD Tubbergen
0546-621491

info@autoschadeherstelmensink.nl
autoschadeherstelmensink.nl



Uw supermarkt!
Brughuis

ook tijdens

Brughuis�/�Van Riemsdijkplein 30 // Almelo // T: 0546 812317

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 12.00-18.00
Beste 

Supermarkt
van Nederland 

We hebben al 
voor je gekookt

Het lekkerste 
brood uit 

eigen bakkerij

albodeuren.nl

OPEN
voor feest!
OPENOPENOPEN

Veelzijdig in 
deuroplossingen

Albo deuren wenst jullie 
een fijne carnaval

18000840 Advertentie-A4-feest.indd   1 29-11-18   08:45

Kisten – Pallets – Kratten - Aftimmeren bedrijfswagens - Etc. 
Voor zowel industrieel als particulier gebruik! 

Zie www.arendshout.nl voor meer informatie 
 

Arends Houten Emballage B.V 
Parmentierweg 12 
7602 PW  Almelo 
T:   0546-868566 

E:  info@arendshout.nl 
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Aftreden met:

29

Prins Jasper  en                Adjudant Jurgen
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Nog maar net bekomen van de opkomst van Prins Sander, 
Adjudant Ben en Hofdames Mandy en Samara, zitten we 
alweer aan de keukentafel in Almelo Noordoost. Bij Jasper 
en Marlon welteverstaan. Als ook oud-Adjudant Jurgen 
binnenkomt, is het plaatje compleet: een hecht trio dat zicht-
baar onder de indruk is van wat ze samen hebben meege-
maakt. De verhalen laten niet lang op zich wachten... 

Als eerste wordt er gesproken over de de meest recente gebeurtenis: de 
wisseling van de wacht. Marlon kijkt met een grote glimlach terug op het 
aftreden. “Bij de opkomst was het zó leuk om meteen weer al die bekenden 
te zien. Je voelt je direct welkom bij de mannen van de Raad van Elf.” Met een 
warm gevoel blikt het drietal terug op een bijzonder seizoen en feliciteren zij de nieuwe 
hoogheden van harte. 

“Als je ziet wat carnaval voor mensen bete-
kent, draag je dat pak met nog meer trots”

Hofauto en taarten 
Ook dit jaar stond Autogroep Twente weer garant voor een prachtige 

hofauto. De eerste rit ging naar oud-Prins Johan Kuiphuis († 2025) van de 
Eigenheimers. “We hebben die middag met hem en zijn familie doorge-
bracht,” vertelt Marlon. Een moment dat indruk maakte op de hoogheden. 
Jasper en Jurgen knikken: “Als je ziet wat carnaval voor mensen betekent, 
draag je dat pak met nog meer trots.” 

De sponsoring van de mooie hofauto vonden deze oud-hoogheden 
zeker een bedankje waard. Marlon wilde natuurlijk niet met lege handen 
aankomen. Maar druk als zij is met de fysiotherapie, sport en gezin, moest 
Jasper gebak regelen. Bij de bakker vond hij niets, maar in de vriezer 
des te meer. Dat detail liet hij bij het overhandigen van de taart wijselijk 
achterwege. Het resultaat: twee dagen tandarts voor Gerben Lesscher en 
zijn chef. Fok, wat een harde taart! 

Gelukkig hoef je met hofchauffeur Jan Leus niet bang te zijn voor 
zulke fratsen. “Jan heeft ons vele malen veilig van A naar Feest en weer 
thuisgebracht. Altijd netjes de stoelverwarming aan, en voor vertrek stee-
vast de ‘Jan Leus’ checklist; Handschoenen mee? Heb je geld in’ tuk, of 
mu’k nog langs de pin?” Alleen het openen van de achterklep, daarvoor 
had Jan toch moeite met het zoeken naar het juiste knopje.

Was de hofauto te klein, dan werd de prachtig bestickerde bus van Ter Beek Reizen ingezet. “Wel raar 
om je eigen gezicht zo groot op de bus te zien. Zeker toen die bus door grote drukte ook nog werd ingezet 
als supportersbus naar FC Twente – Fenerbahçe SK. Heerlijk om daarmee geconfronteerd te worden via 
Whatsapp door wel 120 man.” 

“Er heerste even geen dementie, maar een hardnekkige vorm 
van kleptomanie”

Kleptomanie  
Nog vóór het officiële programma bij de Residentie van C.V. De Dubbelkiekers waren de hoogheden al 

te vinden bij Erve Mensman in Geesteren. Daar bezochten zij Marietje, de moeder van Jurgen. Dit werd een 
memorabele dag! De zaal was prachtig versierd en de polonaises eindeloos. Bovendien heerste er even geen 
dementie, maar een hardnekkige vorm van kleptomanie. Jasper maakte de kapitale fout door de oudjes 
te onderschatten en te denken dat zijn scepter hier wel veilig op tafel kon liggen. Daar maakten twee 
gewiekste dames goed gebruik van! Oplossing: de heren zijn later nog eens op visite gegaan bij de daders 
met een hapjesschaal om het gestolen goed terug te kopen.  

  Maar niet alleen de ouderen vormen een gevaar voor onze dappere heren. Nee nee, zelfs op de 
basisschool was de scepter niet veilig. In opdracht van de Raad van Elf wist ook schoolPrins Senn ten 

Velde de scepter te stelen!  

Onderscheid maken    
Sommige gebeurtenissen zijn niet in het draaiboek te vatten. Tijdens de receptie in Reutum 

vroeg een ‘onbekende dame’ of de heren misschien nog iets konden betekenen voor haar neefje 
Dennis Oude Nijhuis. Hij was gevallen, had het een en ander gebroken en was bang dat hij,  

tot zijn grote verdriet, carnaval ging missen! Een aantal weken later konden de hoogheden 
deze hartenkreet inlossen. Dennis stond met zijn ouders langs de kant bij de optocht in 
Harbrinkhoek. Jasper en Jurgen zagen hem en sommeerden de hele optocht direct tot 
stilstand. Dennis werd persoonlijk onderscheiden door de hoogheden, een klein gebaar 

dat enorm werd gewaardeerd!   

Kennismaken met de Raad van Elf    
Marlon leek het een goed idee om die leuke boys van de Raad van Elf eens beter 

te leren kennen. Ze moest tenslotte weten wat voor ‘vlees’ ze in de kuip had! Daarom 
had ze een activiteit bedacht: ‘WIE HEEFT DE LANGSTE… adem.’ De heren werden 
uitgenodigd op het werk van Marlon bij Fysio Team Langeveld. Hier maakten zij 
kennis met E-gym. En dat ging niet helemaal volgens sportief plan. Bram Schepers 
trok zelfs wit weg na al die inspanning en moest op de grond bijkomen. Alleen wat 
DextroEnergy gaf hem de kracht weer overeind te komen. Volgens Jasper en Jurgen 
hoorden een paar borrels er uiteraard ook bij. Nou, dat hadden ze nog niet eerder 

meegemaakt bij Fysio Team Langeveld. Sommige medewerkers spreken er nog 
schande van. 
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Boog zetten   

Op vier januari kregen Jasper en Jurgen beide een 
prachtige boog voor het huis. De Raad van Elf had alles 
optimaal voorbereid en werkelijk niets was aan het toeval 
overgelaten. Alleen had niemand verwacht dat het zo’n 
ontzettend dorstige avond zou worden. Er werd wijn en 
citroenbrandewijn gehaald bij de Plus en Nettorama, en 
Jasper en Jurgen struinden zelfs ’s nachts hun tuinen nog af 
of niemand toch stiekem een paar kratjes bier had verstopt. 
Uiteindelijk bracht Café Morshuis redding in het holst van 
de nacht, in de vorm van een lading koude knuppels. De 
volgende dag was alles spik en span achtergelaten door de 
Elf heren van plezier, op een brievenbus vol tijgernoten na.  

Reünie hoogheden
     In de zomer kwamen alle hoogheden van seizoen 2024-
2025 nog één keer samen om na te praten. Volgens traditie 
trapten de sleutelhoogheden af en zo waren sleutelPrins 
Jean Paul Thöni en zijn geliefde als eersten aan de beurt. 
Het werden twee ontzettend gezellige uren. Totdat mevrouw 
Thöni op geheel eigen, subtiele wijze liet weten dat het 
misschien wel weer mooi was geweest. Ze stond op, liep 
weg en hing doodgemoedereerd de was op aan de Bra-
bantia-wasmolen. Toch hield het gezelschap hardnekkig vol, 
mede dankzij een ijzersterk optreden van Prins Bart van de 
Alberger Bökke, die zich ontpopte tot een bijzonder geloof-
waardige Mart Hoogkamer.

De hoogheden blikten ook terug op het gezamenlijke 
bezoek aan de studio van Accent FM, waar gezamenlijk 
werd geïnterviewd en gedraaid. Een mooie extra herinne-
ring aan een bijzonder seizoen.
 

“Een mooie herinnering aan een 
bijzonder seizoen”

De mannengriep
Carnaval staat niet bekend als de meest gezonde tijd 

van het jaar, maar Jasper en Jurgen kwamen er redelijk 
ongeschonden doorheen. Een griepje hier, een paraceta-
molletje daar. De gouden tip kwam van oud-Prins Frans 
Braakhuis: “Na de optocht even in een hoekje van het 
restaurant de ogen dicht, dan ga je lekker fris de tent in.” 
Goede tip, ware het niet dat Perry Kuiphuis en Walter 
Busscher spontaan een volledig verzorgde achtgangen-
wijnproeverij regelden. Resultaat: een stevige Château-neuf 
du Migraine de volgende dag.  

En die volgende dag begon vroeg: eerst de optocht in 
Geesteren, daarna carnavallen in het Papsleef’n dorp en tot 
slot nog even door naar Wierden. Sem Oude Hendriksman 
(deze keer niet opgerold in een tapijt) en Devi Masselink 
waren hier de plaatsvervangend hoogheden en liepen rond 
in de kleding van Jasper en Jurgen, tot hilariteit van de 
Raad van Elf. Enkele oudgedienden waren toch nog zo wijs 
om het ambt in de correcte eer te herstellen.  

Op de tocht   
Naast de vele optochten die werden aangedaan, wordt 

er door de hoogheden tijdens dit interview vooral aange-
haald hoe gaaf ze het vonden dat er zoveel mensen de 
moeite hebben genomen om deel te nemen aan de optocht 
in Kiekerslaand! Dames van de volleybal, het voetbalteam 
van Seppe, families, collega’s... te veel om op te noemen! De 
volleybalteamgenoten van Marlon vonden het zo leuk dat 
ze serieus overwegen om ook dit jaar mee te doen met de 
optocht. Sommige voelen zich wel voor het blok gezet, maar 
dit belooft nu al een absolute smash-hit te worden. 

Stevig optreden    
Dankzij een goede voorbereiding en strakke planning 

lukte het onze hoogheden om álle gala’s te bezoeken. Dat is 
een prestatie op zich! De Reutummer Pin’n zetten zelfs een 
extra avond op poten, zodat wij als bevrienDe Dubbelkiekers 
hun show niet hoefden te missen. En het gala van CV de 
Papsleef’n is doorgaans lastig te plannen in de drukke 
agenda, maar door wat te schuiven en te combineren waren 
we ook hier aanwezig. Tot grote waardering in Geesteren. 

En ondanks een griepje van Jasper genoten de hoog-
heden volop van de eigen gala’s! Lokale artiesten, familie 
en oudgedienden zorgden voor een spetterende show. En 
dan was daar natuurlijk dé verrassing van het jaar: hofdame 
Marlon, die in het geheim pianolessen had genomen en een 
lied instudeerde. Ze zong de sterren van de hemel. 

Ook in Fleringen was er een stevig optreden te bewon-
deren, op het dansgardeconcours welteverstaan. Onze eigen 
Junioren Dansmariekes pakten daar de welverdiende over-
winning, onder toeziend oog van een uitpuilende feesttent. 
Dames, nogmaals gefeliciteerd!   

Steek onder water   
De steek onder water van afgelopen jaar ging richting 

de burgervader. Het concept satire bleek hem iets te zijn 
ontgaan, waardoor de gemeentelijke sleuteloverdracht wat 
jus miste, die zijn voorgangster juist wél durfde te schenken.  

 Gelukkig werd dat ruimschoots goedgemaakt 
bij het Oale Roadhoes én in de bus terug. Hier wist 
Nachtburgemeester van Fleringen, Ton-mag ik een 
daaaaverend applaus-Mentink, de boel lekker op te zwepen! 
Met Ton geen bestuurlijk dwalen. Zelfs in beschonken 
toestand herkende hij Jasper nog feilloos: “Hee, ben jij niet 
die tierelantijntjesverkoper?” 

De finale  
Richting het einde van het seizoen volgt natuurlijk 

de Rosenmontag. Dit jaar startte die buiten de regio, in 
Stadtlohn. Daarna door naar Groenlo om tot slot deze 
zonovergoten dag te eindigen in de regio, namelijk in Vasse. 
Met de loodzware maar o-zo-mooie dweildinsdag werd in 
Losser de laatste optocht van het Twentse carnaval bezocht. 

“De Reutummer Pin’n zetten zelfs 
een extra avond op poten zodat 

wij hun show niet hoefden te 
missen”



2e Familie
Daarna was er vooral ontlading: dat alles goed is 

gegaan en niks geks is voorgevallen. Wat resteert is een 
herinnering aan een héle héle héle mooie tijd. Terugkijkend 
op een seizoen vol feesten, lachen, ontroering en verwonde-
ring slaat de melancholie onvermijdelijk toe. Jurgen voelde 
dit vooral tijdens het gala-weekend van De Dubbelkiekers: 
“Je wordt écht familie met z’n allen. Je kan het niet alleen. De 
Raad van Elf laat alles vanzelfsprekend lijken, alle boutjes 
en moertjes op de juiste plek! Dat is echte saamhorigheid.”  

 Jasper, Jurgen en Marlon zijn diep onder de indruk van 
alles wat er nodig is om carnaval mogelijk te maken: “Zóveel 
mensen, zóveel vrijwilligers.” Marlon: “Ik kan geen ander 
feest of evenement bedenken waar zoveel tijd en aandacht 
in gestoken wordt om zoveel mensen een fantastische tijd 
te bezorgen.” Jurgen vult aan: “Met 
carnaval zoek je soms een beetje 
het randje op. Hierdoor verleg je 
je eigen grenzen en zet je net dat 
stapje extra om er samen weer 
een grandioze dag van te 
maken.” 

“Wat resteert is een 
herinnering aan een héle 

héle héle mooie tijd”

Voor toetreding tot het illustere gezelschap van De 
Dubbelgarde hoort zelfs een heus contract, waarin staat 
wat er van je verwacht wordt. Professionaliteit ten top. Ook 
Marlon overweegt haar stem vaker te laten horen binnen de 
vereniging. Contract of niet: alle drie voelen ze een ‘natuur-
lijke plicht’ om hun steentje te blijven bijdragen aan dit 
fantastische feest. 

 En dan toch dat moment. Het aftreden. Fijn om de 
mannen van de Raad van Elf nog rond te zien lopen 
met jouw onderscheiding. Maar dat berichtje op 
Whatsapp, dat maakte het voor Marlon wel duide-
lijk dat het nu écht voorbij is: ‘U bent verwijderd uit 
Prins & Adjudant app’. Auw… 

Een handleiding is er niet voor
Ieder jaar stellen we de vraag welke tips ze mee 

willen geven aan onze nieuwe hoogheden. Marlon 
zegt: “Ik vond het echt ge-wél-dig! En ik kan het 
iedereen aanraden!” Jasper en Jurgen sluiten zich 
daarbij aan: “Geniet! Zeg nooit nee. Dit komt 
niet meer terug. En vooral: niks missen!”   

Prins Jasper, Adjudant Jurgen en 
hofdame Marlon: namens C.V. De 
Dubbelkiekers, alle leden en inwoners 
van ons mooie Dubbeldorp, ontzettend 
bedankt voor de geweldige vertegen-
woordiging van onze vereniging. Jullie 
zijn levende voorbeelden van échte 
Dubbelkiekers!  

“We voelen alledrie een  ‘natuur-
lijke plicht’ om ons steentje bij te 

blijven dragen aan dit 
fantastische feest”

“Geniet! Zeg nooit 
nee. Dit komt niet 

meer terug”

Alaaf!

Zwart gat
Van een zwart gat na het Bok-verbranden was geen 

sprake bij deze Noord-Proosters! Het werk werd weer rustig 
opgebouwd en met het ontluiken der krokusjes deed het 
gewone stervelingen-bestaan zijn intrede. Maar helemaal 
loslaten? Dat lukt niet. Als oud-hoogheden liggen de werk-

handschoenen alweer klaar.  



Data die je niet mag missen!
Carnaval, dat vieren we samen! Jong en oud, iedereen doet mee. Onze carnavalsagenda is 
met zorg samengesteld en biedt plezier voor iedereen. Op deze pagina vind je een lijstje 
met de belangrijkste gebeurtenissen. Nog niet uitgefeest? Check dan onze website voor de 
complete agenda: www.deDubbelkiekers.nl/agenda. Fijne carnaval! 
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Dansgardeconcours 
   25 januari 2025
   13.00 uur
   Fleringen

Kom jij onze dansmariekes aanmoedigen?! Op het 
Dansgardeconcours nemen onze dansmariekes het op 
tegen andere groepen van heinde en verre. Samen met 
jullie aanmoediging gaan ze natuurlijk voor de winst! De 
aanvang van deze middag is om 13.00 uur.

Avond Gala Dubbelkiekers
   30 en 31 januari 2025
   19.30 uur
    Residentie Kampkuiper, Harbrinkhoek

De welbekenDe Dubbelkiekersgala’s kunnen we natuur-
lijk niet vergeten. Tijdens de avondgala’s draait het om 
uitbundig entertainment, scherpe humor en verrassende 
acts. De zaal bruist van energie en gezelligheid, terwijl 
het publiek wordt meegenomen in een avond vol lachen, 
muziek en spektakel.

Middag Gala Dubbelkiekers
   1 februari 2025
   14.30 uur
    Residentie Kampkuiper, Harbrinkhoek

Dit jaar voegen we iets speciaals toe: het gloednieuwe 
zondagmiddaggala! Een heerlijke middagvoorstelling 
vol toegankelijk plezier, sprankelende muziek en vrolijke 
scènes voor het hele gezin. De Dubbelkiekers werken volop 
om van deze nieuwe traditie een onver-
getelijke afsluiter van het galaweekend te maken.

Kindercarnaval
   13 februri 2025
   8.30 uur
    Alphonsusschool

Het kindercarnaval is ieder jaar een groot feest! Speciaal 
voor de kinderen van de Alphonsus wordt het een ochtend 
vol gelach, gegier en gebrul. Na het succes van vorig jaar 
zal er ook dit jaar weer de mogelijkheid zijn tot optredens 
met acteren, dansen of zingen. Aanmelden kan via de juf 
of meester!

Seniorencarnaval
   13 februari 2025
   13.30 uur
    Residentie Kampkuiper, Harbrinkhoek

Tijdens het seniorencarnaval is er een speciale gala-
voorstelling voor alle ouderen uit de buurt. Verwacht een 
middag waar De Dubbelkiekers alles op alles zetten om 
er een onvergetelijke en hartelijke middag van te maken!

We kijken ernaar uit om er samen een fantastisch 
jaar van te maken. Noteer alle data in je agenda en 
kom langs, want het belooft onvergetelijk te worden!

“Wie de steek past, 
zet m aait weer op”

Kiekersdag
   14 februari 2025 
   13.30 uur
    Dubbeldorp

De dag starten met het kijken naar de geweldige optocht 
met mooie kostuums en wagens, om daarna gezellig met 
z’n allen de tent in te duiken en er samen een donders 
gezellige dag van te maken. Meer informatie over kaartjes 
voor dit feest vind je op de socials en website.

De eerstgeborene
Het Kiekerslaand heeft er sinds 18 november een nieuwe inwoner bij: Mevi Oude Avenhuis. 

Dochter van Raad van Elf-lid Luuk Oude Avenhuis en Lieke de Roos, en kleine zus van 
Loua en Sef. En wie als eerste van het carnavalsjaar geboren wordt, kan natuurlijk rekenen 
op een bezoekje van de Hoogheden. 

Luuk was zó trots op zijn eerstgeborene van dit 
carnavalsseizoen, dat Prins Sander al razendsnel op de 
hoogte was van het mooie nieuws. Voor de geboorte werd 
er namelijk al over gesproken. Op de 11e van december 
(toeval dit carnavalsgetal? Dat laten we even in het 
midden) was het moment daar: hoog kraambezoek voor 
Mevi. 

kroamschudd’n in het Dubbeldorp

Welkom Mevi, kleine Dubbelkieker!  

Het werd een supergezellige avond, waarin Mevi 
liet zien dat ze een bijzonder lief en tevreden meisje is. 
Ze ging van arm tot arm en genoot zichtbaar van alle 
aandacht. Hofdame Mandy mocht haar zelfs de fles 
geven, waarna Mevi heerlijk in slaap viel. Beter kun je een 
eerste officiële ontmoeting niet afsluiten. 



Optocht & Reglement
Categorien

Je kunt je inschrijven voor één van de volgende 
onderdelen: 

  
* Kleine loopgroepen 

Hieronder verstaan we een groep van 1 t/m 10 
personen.  

* Grote loopgroepen 
Hieronder verstaan we een loopgroep vanaf 11 

personen. Schrijf je je in als loopgroep, maar neem je toch 
een wagen mee? Dan wordt dit niet meegenomen in de 
jurering, of de organisatie verplaatst je naar de cate-
gorie wagens. Wel is een kleine muziekwagen, uitsluitend 
bedoeld is voor muziek, toegestaan.  

* Basisschoolleerlingen 
Deze categorie is uitsluitend bedoeld voor kinderen 

van de basisschool. 
* Eén- of tweelingen. 
* Kleine wagens: Dit is een wagen korter dan 7,5 

meter, inclusief dissel, exclusief het gemotoriseerd of onge-
motoriseerde voertuig, tenzij het gemotoriseerde voertuig 
deel uitmaakt van het uitgebeelde thema. Dan valt het 
onder de grote wagens. 

* Grote wagens: Dit is een wagen langer dan 7,5 
meter, inclusief dissel, exclusief het gemotoriseerd of onge-
motoriseerde voertuig. 

 
De optochtcommissie bepaalt of een voorstelling wel 

of niet mag deelnemen. De uitbeelding mag in ieder 
geval niet aanstootgevend zijn. Bij een geschil zal de jury 
samen met de optochtcommissie de classificatie bepalen. 

 
Nummering 
De deelnemende wagens en loopgroepen worden 

genummerd met voor elke categorie een eigen kleur. De 
deelnemers moeten, aan beide zijkanten van hun voor-
stelling, op een duidelijke manier hun deelnamenummer 
voeren. De deelnamenummers worden uitgereikt op de 
verzamelplaats.  

 
Opstellen 
Alle deelnemers moeten zich om uiterlijk 13.00 uur 

verzamelen op of rondom de parkeerplaats naast de 
kerk. Dit wordt aangegeven. Houd tijdens de optocht een 
aantal meters afstand zodat het overzichtelijk blijft. Zo 
wordt geen deelnemer over het hoofd gezien. 

 
Afmetingen 
Lantaarnpalen, laaghangende 

takken, krappe bochten, geparkeerde 
auto’s e.d. kunnen de ruimte langs de 
route beperken. Houd hier rekening mee 
bij het maken van de wagens. De route 
is te vinden op onze site onder het kopje 
Optocht -> Route.

 

De route 
Almeloseweg – Stobbengoor – 

Slagenweg – Almeloseweg – De 
Iep – De Hazelaar – Wilgenhof 

– Walboersweg – Dannenkampsweg 
– Breemösstraat – Wilgenhof – 

Haarbrinksweg – Kottestraat – Pastoor 
Eshuisstraat – Frielinksstraat – 

Almeloseweg – Parkeerplaats MVV’29 
Opgeven voor de optocht kan 

vanaf 3 januari t/m 4 februari via 
www.deDubbelkiekers.nl

De jurering 
De optocht wordt beoordeeld op verschillende 

plaatsen langs de route. De onafhankelijke jury beoordeelt 
onder andere op idee, presentatie en verzorging. 

 
Richtlijnen 
Om problemen voor, tijdens en na de optocht te 

voorkomen, heeft de optochtcommissie deze richtlijnen 
opgesteld. Dit reglement is ook te vinden op www.
deDubbelkiekers.nl. Ook kan dit worden aangevraagd 
via optocht@deDubbelkiekers.nl of bij Niek Weerink, 
aanspreekpunt van de optochtcommissie: 06-17432463. 

Na afloop van de optocht worden de prijzen uitgereikt 
in de residentie. 

Met jouw inschrijving als deelnemer aan de optocht 
verklaar je dat je akkoord bent met deze richtlijnen van 
de optochtcommissie. In alle gevallen waarin de richtlijnen 
niet voorzien, beslist de optochtcommissie. 

 
Reglement: 
* Deelnemers die zichtbaar gebruik maken van alco-

holische drank tijdens de optocht worden uitgesloten van 
prijzen.  

* Deelnemers die voortijdig de route verlaten 
worden uitgesloten van prijzen. 

* De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op 
de deelnemers en de deelnemende voertuigen. 

* De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen 
moeten beschikken over de juiste papieren/een geldig 
rijbewijs, om deze te mogen besturen. 

* Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een 
geldige aansprakelijkheidsverzekering en/of praalwa-
genverzekering. Deelnemer vrijwaart De Dubbelkiekers 
hiervoor.  

* Geluidsniveau tijdens de optocht: men dient zich te 
houden aan de maximale voorgeschreven norm van 92,5 
dB (A).  

Prijzen: 
* 1e, 2e en 3e prijs per categorie
* Aanmoedigingsprijs 
Deze prijs is in het leven geroepen om deelname aan 

de optocht te stimuleren. Deze prijs is voor originele, 
nieuwe of enthousiaste deelnemers. 

* Mooist versierde huis langs de route. De organisatie 
zal dit jaar wederom het mooist versierde huis langs de 
route belonen met een mooie prijs!

Meer dan de helft van de jongeren loopt risico op 
gehoorschade door harde muziek. Zonde toch?  

Met een paar simpele tips hou je het gezellig: 
•	 Gebruik oordoppen  

•	 Zet het volume iets lager 
•	 Neem regelmatig afstand van het geluid 

•	 Sta niet te dicht bij speakers 
•	 Houd rekening met anderen: draai het geluid niet 

te hard 

Bescherm je gehoor en geniet van carnaval! 

Gemeente Tubbergen wenst je een geweldig carnaval 
– zonder blijvende piep!

Bescherm je oren tijdens 
carnaval!





SILVO  WIGGER
BOUW

Harbrinkhoek  T 06 46186989 

Let’s
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www.fysiolangeveld.nl 
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Jan Alberink
HET ADRES VOOR EEN

NIEUWE OF GEBRUIKTE AUTO
Tevens alle reparaties, groot of klein

Hunzeweg 8
Tubbergen

Tel: 0546-622154
Bgg.0546-863718

EDRO Parket is gespecialiseerd in het 
leggen, leveren en schuren van parket-
vloeren.
Verder verzorgen wij ook het onderhoud 
voor uw vloer.
Het schuren en behandelen van de de vloer 
geschiedt uitsluitend door specialisten 
van EDRO Parket. Natuurlijk staan wij u 
graag te woord met een op maat gesneden 
persoonlijk advies.

Parketvloeren en
woonaccessoires

Wij toeteren weer
gezellig mee!

Normaal blazen wij bij Voskamp niet zo hoog 
van de toren. Als we dan toch de toeter bij de 
hand moeten nemen doen we dat graag met 
carnaval. Wat dat betreft is een instrument net  
als gereedschap: In de handen van een vakman 
wordt het een feest!

www.voskampgroep.nl

Hoofdstraat 41 a | 7625 PA  Zenderen | T: 074 26 73 509
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Specialist in

BIJ ONS KUN JE
DUBBEL KIEK’N

Tot snel!



BARTENDERS ARE ONLY  
AS GOOD AS THEIR TOOLS
Ons assortiment is verkrijgbaar bij 
de betere vakgroothandels.

GET INSPIRED! 
Scan de code en ontdek Barprofessional
of ga naar www.barprofessional.eu

THE BEST IN 
PROFESSIONAL
BARWARE

sponsor van

www.datisloogisch.nl

laat techniek 
voor je werken



Nieuwe leden: Raad van Elf

Woar bin ie d’r een van? Vertel eens iets 
over jezelf!
Stan: ‘‘Mijn naam is Stan Timmers, zoon van Hennie 

en Corine Timmers. Ik ben 24 jaar oud en woon in de 
Weiteman. Ik ben nu 3 jaar werkzaam bij Power-Packer 
in Oldenzaal. Ik voetbal bij MVV’29 in Hakselploeg 8, ik 
sta hier ook wel bekend als de Gnoe. Een andere hobby 
van mij is natuurlijk carnaval. Ik ben al 22 jaar lid van de 
Wietkiekers en deed al mee aan de optocht toen ik 2 jaar 
was. Verder ga ik graag op pad met mijn kameraden en 
pak veel feestjes mee.’’ 

Bas: ‘‘Mijn naam is Bas Timmers, zoon van Hennie en 
Corine Timmers. Ik ben 27 jaar en woon in het Blaricum 
van Harbrinkhoek-Mariaparochie: de Weiteman. Ik ben 
werkzaam bij akkerbouwbedrijf Ormel te Bruinehaar. Mijn 
grote hobby is carnaval, ik doe al meer dan 22 jaar mee 
in optochten met de Wietkiekers. Vooral het feest nadien 
vind ik top. Verder vind ik het leuk om en paar keer in het 
jaar samen met mijn vader toertochten te rijden met onze 
oldtimer trekkers. Ook ga ik graag met de kameraden op 
stap om verschillende dingen te ondernemen.’’

Hoe ben je benaderd en zei je direct ‘ja’? 
Stan: ‘‘Jarno Busscher had Bas (mijn broer) gebeld 

met de vraag of hij bij de Raad van Elf wou. Hiervoor 
is Jarno een keer bij ons thuis langsgekomen en heeft op 
dat moment ook mij gevraagd. Dit kwam natuurlijk wel 
een beetje als verassing. We hebben gesproken over welke 
activiteiten en taken er allemaal zijn als je lid bent van 
de Raad van Elf. Aangezien ik ook nog actief ben bij de 
Wietkiekers heb ik hier even over nagedacht, maar wou 

deze kans niet laten lopen. Hoe mooi is het om samen 
met je broer bij de Raad van Elf te gaan.’’  

Bas: ‘‘Ik werd gebeld door Jarno Busscher toen ik bezig 
was om een beregeningshaspel aan te zetten in een veld 
met lelies. Het was een droge periode en we waren met 
de collega’s druk om alle gewassen op tijd van water te 
voorzien. Het was dan ook even schakelen toen Jarno met 
de vraag kwam of ik bij de Raad van Elf wilde. Ik hoefde 
er uiteindelijk niet lang over na te denken en heb direct ja 
gezegd.’’

Welke bijdrage denk jij te 
kunnen leveren aan de 
sfeer en organisatie 
van carnavalsactivi-
teiten?   

Stan: ‘‘In dit eerste 
jaar lever ik vooral een 
bijdrage door mee te 
doen aan het gala-stuk 
van de Raad van Elf en 
gezelligheid te brengen 
op feestjes. Waar nodig 
help ik met het orga-
niseren of opbouwen/
opruimen van de 
feesten. Dit jaar 

Optocht / Feest in de tent  

Vroeg pieken / Als laatst naar huis  

Geheime zender hits / Popmuziek  

Sourz / Jägermeister  

Prinsopkomst / Gala  

Gebakken ei / Gebakken vis  

Op de fiets / Met De Dubbelkiekersbus  

Stan

Broers Bas en Stan Timmers

zal ik veel meters maken in de tent en de zalen, aange-
zien van ons verwacht wordt dat we de heren en dames 
van drank voorzien.’’

Bas: ‘‘Vorig jaar zijn Mats Harink en ik begonnen met 
het onderdeel dorpspolitiek, bij het Dubbelkiekers gala. 
Dit is mij goed bevallen en ik heb er erg van genoten om 
dit te doen. Op deze manier kan ik een mooie bijdrage 
leveren aan de carnavalsactiviteiten. Ik ben altijd in voor 
een feestje, party machen! Ik ga dit jaar kijken welke 
activiteiten van het carnaval mij het meest aanspreken en 
waarin ik mijn steentje dan kan bijdragen.’’

Wat is jouw favoriete carnavalsmoment 
tot nu toe en waar kijk je het meest naar 
uit dit carnavalsjaar? En waarom? 
Stan: ‘‘Mijn favoriete carnavalsmoment tot nu toe 

is dat we met de Wietkiekers de eerste prijs hebben 
behaald in de categorie grote loopgroepen bij de Twentse 
Verlichte Optocht. Het belangrijkste was dat onze nieuwe 
techniek voor het verlichten en aansturen van de pakken 
werkte. Dit gaf - en geeft nog steeds - een geweldig 
effect, doordat we elk pak kunnen aansturen op de 

muziek. Het is mooi dat de tijd en 
moeite die we hierin stoppen ook 
beloond wordt. Dit jaar is tot nu toe de 
Prinsopkomst mijn favoriete moment, 
aangezien Bas en ik toen zijn toege-
treden tot de Raad van Elf en het een 

zeer gezellige avond was. Ik kijk het meest uit naar de 
gala’s en de evenementen bij de andere verenigingen, 
omdat ik hier erg benieuwd naar ben.’’

Bas: ‘‘In 2008 hadden we met de Wietkiekers giraf-
fenpakken die wel drie meter hoog waren. We moesten 
met zijn allen in een vrachtwagen om naar de optochten 
te gaan. Daar trokken we veel bekijks toen de laadklep 
openging en we er allemaal één voor één uit moesten 
lopen. Ook het meedoen met het gala vorig jaar was 
een hoogtepunt. Het was de eerste keer, dus wel erg 
spannend. Echter, toen ik op de bühne zat en begon te 
vertellen, en de mensen begonnen te lachen en te klappen 
was de spanning weg. Ik ben vorig jaar voor het eerst 
mee geweest dweilen op de dinsdag. Ik vond dat een 
hele gezellige en leuke dag, vooral dat we op meerdere 
plekken zijn geweest, zodat je overal even de sfeer kon 
proeven. Ik kijk dit jaar het meeste uit naar de gala’s bij 
andere verengingen. Ook omdat ik zelf meedoe met het 
gala bij De Dubbelkiekers.’’      

Wie wint er dit jaar het 
streepjesklassement en moet er volgend 
jaar in het Narrenpak?  
Stan: ‘‘Wat ik tot nu toe gehoord heb is Sem wel een 

kanshebber, hij heeft vorig jaar lang bovenaan gestaan 
in het klassement. Het blijft natuurlijk opletten, aangezien 
ik vast nog niet alle regels ken en je zonder moeite snel 
streepjes kan verzamelen.’’

Bas: ‘‘Daar ga ik dit jaar goed op letten! Ik weet wel 
dat je er zo een aan je broek hebt. Ik was zelf met het 
voorstellen als nieuw lid van de Raad van Elf tijdens de 
Prinsopkomst mijn handschoenen vergeten aan te doen. 
Dat is al één streepje.’’

Optocht / Feest in de tent 

Vroeg pieken / Als laatst naar huis 

Geheime zender hits / Popmuziek 

Sourz / Jägermeister

Prinsopkomst / Gala 

Gebakken ei / Gebakken vis 

 Op de fiets / Met De Dubbelkiekersbus 

Bas

“Party Machen!”

“Ik wilde deze kans niet 
laten lopen!”



Raad de Raad
Bekijk elke polaroid goed en probeer te herkennen welk lid van de Raad van Elf je 
ziet op de kinderfoto. Denk je te weten wie het is? Schrijf de naam onder de foto. 

Herken jij ze allemaal?

???
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Hoogheden 
St. Alphonsus school

Hoe vond je het om op het podium te 
staan en in de spotlights te staan? Was 
je zenuwachtig?  
Elin: “Ik vond het heel spannend, maar ook heel leuk. 

Ik was zenuwachtig, maar voelde me ook vereerd.  ” 
Senn: “Ik ken geen schaamte dus ik vond het leuk!”

Wat was het allerleukste moment van het 
carnaval voor jou?  
Elin: “Alles wel. Het Schoolcarnaval samen met 

mijn vriendinnen en op de wagen door Harbrinkhoek-
Mariaparochie, dat was geweldig!” 

Senn: “Ik kan er geen kiezen. De onthulling was erg 
leuk. Op de wagen en in de bak zitten bij het gala ook. 
En het Schoolcarnaval bij Kampkuiper was heel mooi en 
gezellig. Eigenlijk alles.”

Wat zou je willen zeggen tegen de 
nieuwe Prins en Prinses van dit jaar?      
Elin: “Maak er een mooie tijd en een geweldig feestje 

van! ” 
Senn: “Geniet van elk moment, want het is zo voorbij!”

Wanneer wist je dat je SchoolPrins(es) 
werd?   
Elin: “Ik heb tegen de juf gezegd dat ik wel graag 

schoolPrinses wilde worden. Toen lag er eind januari 2025 
een brief op tafel voor mijn ouders. Die heb ik stiekem 
opengemaakt en gelezen. Ik was heel blij en enthousiast 
toen ik las dat ik Prinses werd. En ik vond het ook wel 
spannend.” 

Senn: ‘‘Ik wilde naar school, maar mijn pa riep mij en 
vertelde mij dat ik Prins werd. Ik was blij! Ik had het nooit 
verwacht, maar ik had er zin in. Ik moest alles geheim-
houden, maar wilde wel graag weten wie de schoolPrinses 
was, dat was dus Elin.’’

Hoe ging het bekendmaken? En hoe 
reageerde iedereen?   
Elin: ‘‘We moesten een proclamatie maken met alle-

maal dingen wat we graag wilden. Verder heb ik het niet 
echt voorbereid, maar gewoon op me af laten komen. Bij 
de bekendmaking op school gingen ze allemaal dingen 
zeggen wat je had, bijvoorbeeld of je een broertje had. 
Toen het duidelijk was dat ik Prinses was, reageerde 
iedereen verbaasd maar ook heel blij en enthousiast. Mijn 
familie was heel trots op me. We gingen later nog naar 
mijn huis en daar hebben we allerlei lekkers gegeten.’’ 

Senn: “We moesten een proclamatie maken en kleren 
kiezen. In de klas waren mijn vrienden aan het raden wie 
het zou zijn, maar ze hadden het allemaal fout. Mevrouw 
Lidy bleef maar doorpraten, maar ik wou die onthul-
ling zo snel mogelijk doen. Toen gingen we naar buiten. 
De juf fluisterde iets in mijn oor en daardoor gingen 
mijn vrienden Dex en Luciano ervanuit dat ik het was. 
We deden een quiz en uiteindelijk bleef ik over en wist 
iedereen het. Daarna was het feest. Mijn familie was blij 
en mijn vrienden hadden het niet verwacht, maar vonden 
het ook leuk.’’ 

Vorig jaar waren Prinses Elin en Prins Senn de SchoolPrinses en SchoolPrins van basisschool 
St. Alphonsus. Zij blikken terug op hun tijd als Hoogheden van de school.  

“Het was geweldig!”

Seniorencarnaval
Namens Prins Sander I, Adjudant Ben en Hofdames Mandy en Samara nodigen wij u van 
harte uit voor een onvergetelijke middag vol gezelligheid tijdens het Seniorencarnaval van 
C.V. De Dubbelkiekers. 

Wij hebben een middagvullend 
programma voor u samengesteld, met 
prachtige optredens, een lekker hapje en 
een drankje. Kortom: een feest dat u niet 
mag missen! 

Neem uw vrienden, vriendinnen, buren 
en bekenden mee om er een fantastische 
middag van te maken!

Uitnodiging

   Vrijdag 13 februari 2026
   13.30 - +/- 17.00 uur
    Residentie Kampkuiper, Harbrinkhoek 

“Neem uw vrienden, vriendinnen, buren en bekenden 
mee om er een fantastische middag van te maken!”

Wist je dat
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Afscheid van een 
vertrouwde stem 

Jarenlang was hij de vaste stem op het podium tijdens het Dubbelkiekersgala. Degene die de 
avond aan elkaar praatte, artiesten aankondigde en zorgde dat alles bleef lopen. Vorig jaar 
stond Joost Oude Avenhuis voor het laatst als spreekstalmeester op de bühne. Samen kijken 
we terug op zijn jaren op het podium. 

Joost begon in 2015. “Dat jaar waren Jeroen Oude 
Hendriksman en Edwin Busscher de hoogheden,” vertelt 
hij. “Jeroen was daarvoor zelf de presentator, dus was 
er iemand anders nodig.” Het voorzetje kwam van Erik 
Busscher. “Erik zat in de galacommissie en vroeg me of 
ik het eens wilde proberen. Hij zei letterlijk: ‘Joost, wij 
probeert ’n joar en dan kiekt wij wier.’” Zo gezegd, zo 
gedaan. Na het tweede gala stond Joost met Erik achter 
de schermen een biertje te drinken. “Ik kreeg een high 
five en hij zei: ‘Mooi man, super! Token joar wier?’ En zo 
kwam er een tweede, derde en nog veel meer jaren.” Met 
uitzondering van de coronajaren en het jaar dat hij zelf 
samen met zijn broer Prins en Adjudant was, bleef Joost 
een vaste waarde op het podium. 

In het begin was het wel even zoeken. “De eerste jaren 
waren het lastigst,” vertelt hij. “Je hebt geen ervaring en je 
wilt alles goed doen. Ik was van mening dat er geen stiltes 
mochten vallen en dat ik moest blijven praten.” Inmiddels 
weet hij beter. “De kracht zit ’m juist in rust. En soms is een 
stilte veel sterker dan nog een zin.” Echt ontspannen is hij 
nooit helemaal geweest. “Zenuwachtig bleef ik altijd wel 
een beetje, vooral voor de namen. Het zijn er veel en soms 
wisselen ze ook nog eens per avond. Maar iedereen is er 
maanden mee bezig, juist daarom vind ik het belangrijk 
hen goed te benoemen en te bedanken. Zowel degenen 
voor als achter de schermen.” 

“Zenuwachtig bleef ik 
altijd wel een beetje”

De voorbereiding was voor Joost meer dan alleen een 
lijstje in de hand. “Ik was vaak bij een aantal avonden 
waar artiesten samenkwamen en ideeën uitwisselden. Dan 
kreeg je al een gevoel bij de stukken.” Tijdens de generale 
repetitie maakte hij alles compleet. Daarnaast hielp het 
om goed op de hoogte te blijven. “Het Dubbelkiekersblad 
lezen, de ‘Op en Rond de Essen’ in de gaten houden en je 
oor te luisteren leggen bij andere verenigingen. Dan weet 
je een beetje wat er speelt en praat het allemaal makke-
lijker op het podium.” 

Natuurlijk ging er ook wel eens iets mis. “Ik zei toch 
wel eens een naam verkeerd, dat gebeurt. Maar echt fout 
ging het toen ik de Alberger Bökke aankondigde als de 
Schoap’nböll’kes. Daar kwam natuurlijk wel reactie op. Ik 
werd vuurrood, gaf mijn welgemeende excuses, en toen 
zei ik: ‘ook een presentator maakt wel eens een bok.’ Die 
woordspeling viel goed in de zaal, en dan is het weer 
goed.” 

Achter de schermen maakte hij van alles mee. “Bij 
sommigen gieren de zenuwen door het lijf en proberen ze 
die weg te drinken. Anderen zijn zo cool dat het bier in 
hun hand niet eens lauw wordt.” Eén moment staat hem 
nog scherp bij. “De zaal was op zaterdagavond (te) groot 
en werd steeds rumoeriger. Het respect voor de artiesten 
werd gaandeweg minder.” Joost besloot in te grijpen. “Ik 
ben toen uit mijn slof geschoten op het podium. En ja, ik 
was ook echt boos. Wees gewoon stil en heb respect voor 
de artiesten.” 

Die aandacht voor de artiesten zegt ook veel over hoe 
Joost naar het gala kijkt. “De artiesten maken het gala en 
zorgen voor het succes,” legt hij uit. “Het belangrijkste is 
een goede mix, voor ieder wat wils. Als een zaal helemaal 
opgaat in een stuk, mensen tranen in de ogen hebben van 
het lachen tijdens een buut, genieten van een gave dans 
of juist compleet losgaan tijdens een medley. Dat zijn 
momenten waarop je denkt: ja, hier doen we het voor.” 

Wanneer was het tijd om te stoppen? “Ik merkte dat 
ik vorig jaar langer nodig had om ‘ja’ te zeggen dan 
normaal. Dat was voor mij het moment: nog één keer, en 
dan is het mooi geweest.” En ga je het missen? “Missen is 
een groot woord. Maar de uitdaging om een zaal op je 
hand te krijgen… ik sluit niet uit dat ik die uitdaging ooit 
weer aanga, in welke vorm dan ook.” 

Het stokje ligt nu bij Marlon Schröder. “Het gaat haar 
vast lukken. Iedereen doet het op zijn of haar manier. Dat 
is juist het mooie.” En Joost zelf? Die zit straks gewoon in 
de zaal. “Maakt me niet uit waar. Het is overal gezellig.”

“Het belangrijkste is 
een goede mix, voor 

ieder wat wils”



Rob Kienhuis

06 - 146 04 307  |  info@bpmvanmijnauto.nl
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Staalconstructies 
voor bouw, industrie
en particulier

Galgenveld 5       7631 BS Ootm
arsum

       info@
zeelenbergm

etaal.nl       0541-295034

•  Constructies voor bedrijfshallen,  
kantoren & woningen

• Stalen deuren en kozijnen

•  Leidingbruggen, bordessen en frames  
voor de industrie

• Trappen en hekwerken

zeelenbergmetaal.nl 

+31 (0)6 – 83 891 181

  Ontwerp,
      Aanleg &
    Onderhoud
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Twente Print Twente Print 
wenst de wenst de 
Dubbelkiekers Dubbelkiekers 
een kleurrijk een kleurrijk 
en aLAMAchtig en aLAMAchtig 
mooi carnaval!mooi carnaval!

Grotestraat 81  |  7651 CH Tubbergen
0546 62 27 47  |  www.twenteprint.nl

VLOERVOORTHUIS.NL
DA’S PAS EEN GOEDE BODEM



Maak kennis met 
onze huisband

Carnaval zonder muziek? Dat is als een optocht zonder wagen: dat bestaat gewoon niet. 
Muziek brengt sfeer en zet elke tent op z’n kop. En hoe mooi is het dat wij als Dubbelkiekers 
onze eigen huisband hebben? Een bont gezelschap van acht muzikanten en zangers: Nico, 
Arnold, Mario, Jos, Hilde, Linda, Marieke en Hans. 

68

De naam van de ‘Huisband’ is trouwens niet zomaar 
gekozen. Vrijwel iedereen heeft “huis” in de achternaam. 
Behalve Jos. Maar ach, die is getrouwd met een Avenhuis, 
dus hij hoort er gewoon bij. Saamhorigheid ten top. 

Het begon allemaal in 2019, toen Hans — toen nog in 
de galacommissie — droomde van livemuziek tijdens de 
gala’s. Met een paar jongens speelde hij al in het combo 
van popkoor Ambiente, dus de basis was snel gelegd. Een 
zanger ontbrak nog, maar die werd gevonden in Martin 
oude Avenhuis. En zo was de Huisband was geboren. 
Vorig jaar nam Mario de microfoon over van Martin. Ook 
met de komst van Hilde, Linda en Marieke kreeg de band 
er een flinke vocale boost bij. 

Goede sfeer, volop plezier en die ene polonaise die 
spontaan door de zaal slingert. En daar ligt precies hun 
kracht: saamhorigheid, gedrevenheid en veel lol. Dat merk 
je niet alleen in de muziek, maar ook aan hoe ze op het 
podium staan — energiek, enthousiast en met zichtbaar 
plezier. 

Polonaise, plezier en passie

“Vrijwel iedereen 
heeft “huis” in de  

achternaam”
De voorbereidingen
De voorbereiding is elk jaar weer een klein project 

op zich. Liedjes uitzoeken, teksten rondsturen, 
mp3’tjes delen, thuis oefenen en een paar 
keer repeteren in de verwarmde schuur 
van Roy van de Wal. En dan… showtime! 
Van schlager tot piratenplaat en van 
meezinger tot medley: als het publiek 
maar losgaat. Zelf een tekst maken op 
een bekende melodie blijft elk jaar weer 
een leuke uitdaging. Een echte favoriet 
hebben ze niet, al blijft “De Kearls van 
Welman” een bijzondere herinnering. 

Van vaste tradities is geen sprake, 
behalve nuchter beginnen en pas na het 
laatste akkoord aan het bier... al lukt dat 
niet altijd. Wat ze hopen te bereiken? 

Als vereniging zijn we natuurlijk maar wat trots op 
deze toppers. De Huisband maakt elk gala helemaal af. 
Alaaf voor onze Huisband! 

Op de foto ontbreekt Nico Velthuis 69

Profiteer door lid te worden! 
Vanaf volgend carnavalsjaar 2025/2026 wordt ons lidmaatschap aantrekkelijker. 

De jaarlijkse bijdrage van €11,11 blijft hetzelfde net als het maximaal kunnen kopen van 2 galak-
aarten per lidmaatschap, maar we voegen iets extra’s toe. 

  Vanaf volgend jaar krijgen onze leden voorrang bij de kaartverkoop voor onze gala’s. Dit betekent 
dat jij als Dubbelkiekerslid sneller een kaart in handen hebt! Bovendien ontvang je €5,- korting op de 
aankoop van je eerste galakaart.

•	 Voorrang bij de kaartverkoop 
•	 €5 korting op jouw eerste galakaart  

Ben je nog geen lid? 

Meld je dan snel aan via onze website  
www.deDubbelkiekers.nl en klik op “lid worden”!

Scan de QR-code voor de 
songtekstvideo op ons Youtube 

kanaal! Leer hem vast uit je hoofd!
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de verkeersregelaars, inclusief de verplichte cursus en alle 
communicatie. Wilco zorgt voor allerlei praktische zaken 
zoals de inschrijfnummers op de wagens. En Jorieke is het 
aanspreekpunt voor de inschrijvingen en de juryleden die 
de optocht beoordelen. 

De optochtcommissie regelt alles wat nodig is om de 
optocht soepel en veilig te laten verlopen. De voorberei-
dingen starten meestal al rond oktober of november. Van 
vergunningen tot EHBO, van verkeersregelaars tot jury-
leden en van inschrijvingen tot de nummers op de wagens. 
“De optocht lijkt misschien vanzelfsprekend,” zeggen ze 
zelf, “maar daar gaat toch echt flink wat voorbereiding 
aan vooraf.” 

 In de commissie zitten Niek Weerink, Jordy Stroot, 
Wilco Letteboer en Jorieke ter Haar–Schuttevaar. Ieder 
met zijn of haar eigen taak. Niek houdt zich bezig met de 
vergunning en alles wat daarbij komt kijken. Jordy regelt 

Voor veel inwoners van ons Dubbeldorp is de optocht dé start van Kiekersdag. De 
wagens, de groepen, de een- en tweelingen, het publiek langs de kant – alles komt samen 

in één lange stoet door het Kiekerslaand. Maar voordat de eerste wagen het kerkplein 
afrijdt, is er al heel wat werk verzet. Tijd om eens mee te kijken met de optochtcommissie.   

Voor de stoet begint
Optochtcommissie uitgelicht
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klopt. Het geheel moet gewoon passen. En hoewel er 
voor het meedoen met de optocht natuurlijk een aantal 
regels gelden, zijn er eigenlijk vaste rituelen of tradities. 
“Al kunnen we misschien beginnen met de traditie van het 
trakteren van de jury voor extra punten...”, wordt er met 
een knipoog gezegd. 

 Wat de commissie vooral wil meegeven: de optocht 
van De Dubbelkiekers is één van de mooiste in de buurt. 
De kwaliteit ligt hoog, er staat veel publiek langs de kant 
en iedereen kan meedoen. Jong en oud, groot en klein. En 
achter de schermen staat een fantastische commissie die 
al jaren met veel plezier alles regelt. “We hopen dit nog 
heel wat jaren voort te zetten.” 

 Jorieke en Niek zitten zelf ook in de jury, samen met 
een vaste club enthousiaste juryleden die elk jaar weer 
trouw langs de route staat, mapje in de hand. En het 
kiezen van ‘de mooiste’ blijft lastig, want de kracht van de 
optocht zit juist in de variatie: grote groepen met indruk-
wekkende creaties én kleine deelnemers die ontzettend 
actueel en grappig zijn. Zoals vorig jaar Team Matiz, dat 
in de week vooraf het dorp warm maakte met Formule 
1-posters en in de optocht zelf een echte show neerzette. 

 Wie meedoet aan de optocht krijgt van de commissie 
vooral één belangrijk advies mee: enthousiasme en plezier. 
“Dat zie je meteen terug. Groepen die lol hebben, stralen 
dat ook uit.” Details maken het verschil: een grapje, iets 
actueels, goed afgewerkte kleding die van top tot teen 

 “De kracht van de  
optocht zit juist in 

de variatie”

 “De kwaliteit ligt hoog, er staat veel publiek en  
iedereen kan meedoen. We hopen dit nog heel wat  

jaren voort te zetten!”
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Bram Schepers
“Ik sta daar gewoon als mezelf — met alles wat ik denk, vind en soms beter niet hardop 

had kunnen zeggen.” 

Artiesten in de spotlight 

Wie de afgelopen jaren een gala-avond van 
De Dubbelkiekers heeft bezocht, kan hem niet 
gemist hebben: Bram Schepers, 32 jaar, geboren in 
Mariaparochie, opgegroeid in Harbrinkhoek en tegen-
woordig samen met zijn vriendin Frederique en de 
honden Sjef en Plien woonachtig in Albergen. Van 
beroep timmerman en daarbuiten… tja, eigenlijk ook 
vaak timmerman. Maar als de dagen korter worden en 
de agenda’s voller, dan verandert de werkbank lang-
zaam in de Kuierton en klimt Bram in de pen voor weer 
een gala-stuk vol scherpe humor. We gingen met hem 
in gesprek over carnaval, inspiratie, zenuwen en wat het 
optreden nou echt zo leuk maakt.  

Hoe ben je op het podium beland? 
“In 2017 kwam ik samen met Jordy Stroot, Rudmer 

an de Stegge en Jesse Busscher bij de Raad van Elf. 
Als nieuwelingen doe je dan mee aan het galastuk van 
de raad. Wij dachten: laten we het dan ook meteen 
goed doen. Dus we namen met ons vieren het hele stuk 
op ons, onder de naam ‘De nieuwe Raad van Elfjes’. 
Niemand anders nodig, vonden wij.” Ook in 2018 en 
2019 doet Bram mee met de Raad van Elf, en in 2020 
treedt hij voor het eerst solo op.  

Wat maakt buut’n voor jou zo leuk? 
“Ja dat vraag ik mijzelf ook wel eens af”, lacht Bram. 

“Het is vooral het idee dat je samen iets maakt waar 
mensen om kunnen lachen. Schijnbaar vind ik het leuk om 
te maken, en een ander vindt het leuk om naar te kijken. 
Iedereen blij, toch? De voorbereidingen zijn minstens zo 
mooi: de lange vergaderingen, de alternatieve generale 
bij Welman, de gezelligheid met de andere artiesten. En 
als het stuk dan ook nog goed ontvangen wordt; daar doe 
je het voor!” 

“Ik begin altijd te laat...”
Wanneer begin je met het schrijven van 
je stuk?
“Altijd te laat”, is het stellige antwoord. “Ik haal mijn 

inspiratie uit het dagelijks leven en schrijf gedurende 
het jaar wel eens wat op. Maar ik begin meestal rond 
oktober, als de eerste vergaderingen van de galacom-
missie zijn. Hoe lang ik bezig ben verschilt enorm. Mijn 
eerste buut ging over mijn eerste huis kopen, klussen en 
samenwonen. Dat had ik binnen een week af, want ik zat 
vol ideeën. Andere jaren duurde het weken voordat er iets 
bruikbaars op papier kwam.” 

Doe je dat helemaal alleen, of krijg je 
hulp?
“Ik probeer het grootste gedeelte zelf te schrijven,” 

legt Bram uit. “Omdat het vaak gaat over dingen waar 
ik zelf een mening over heb of die ik heb meegemaakt, 
kan ik zelf het verhaal het beste overbrengen.” Wel vindt 
Bram het prettig als er kritisch wordt nagelezen. “Door 
de mensen van de galacommissie of andere artiesten. En 
vlak voor het gala, als ik denk dat het helemaal af is, laat 
ik het ook een keer aan Frederique horen. Dan komt ze 
niet helemaal voor een verrassing te staan.” 

tekst die ik zelf schrijf en die vaak over mijzelf gaat. Het 
is gewoon ik en mijn gedachtes. En dan maar hopen dat 
mensen het grappig vinden.”  

Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis. “Volgens mij 
was het de tweede keer dat ik meedeed met de Raad van 
Elf. Ik had iets van drie minuten tekst, maar na twintig 
seconden wist ik niks meer. Doodse stilte. Ik had geen 
blaadje, want ik dacht: dat doe ik wel even. Toen ben ik 
van het podium gegaan, heb de tekst uit de kleedkamer 
gehaald, en toen ik het eerste woord zag wist ik het weer. 
Sindsdien heb ik toch altijd de tekst bij de hand voor als 
het nodig is. Dat gebeurt mij niet weer!” 

Zijn er reacties of momenten die je nooit 
vergeet?
“Ik vind het altijd mooi als mensen zeggen dat ze 

ernaar uitkijken of dat ze het leuk vonden,” zegt Bram. “Of 
reacties van mensen van andere verenigingen of uit het 
dorp die je anders niet snel spreekt. Daar doe je het voor.”  

Toch blijft één specifieke reactie hem altijd bij. “Toen ik 
voor de eerste of tweede keer alleen optrad, kwam na mij 
Thijs Kemperink op het podium. Hij had achter in de zaal 
gestaan bij mijn optreden en begon zijn buut met dat 
hij zich afvroeg waarom hij überhaupt was uitgenodigd, 
omdat wij als Dubbelkiekers genoeg talent hebben om de 
hele avond te vullen. Dat was natuurlijk wel heel gaaf om 
te horen.”

Wat zijn we nog vergeten te vragen en 
wil je wel graag kwijt?  
“Mocht je rondlopen met de gedachte om een keer iets 

te gaan doen op het gala, in welke vorm dan ook, doe 
het! Het is een geweldige club mensen die er met al het 
mogelijke plezier én fanatisme een mooi gala van maken. 
En ik denk dat er altijd wel ruimte is voor nieuwe dingen 
of ideeën. Ik heb er in ieder geval nog nooit écht spijt van 
gehad.”

“Mijn ritueel? Een borrel 
met Marije!”

Hoe bereid je je voor op het optreden?
“Oefenen doe ik vaak alleen. Een doos is dan de 

Kuierton en de muur het publiek. En natuurlijk speel je 
eerst voor de galacommissie en andere artiesten.” Dan 
komt het moment om echt het podium op te stappen, 
altijd weer spannend. “De eerste jaren was ik erg zenuw-
achtig. Dat was verschrikkelijk, maar het maakte de 
ontlading na de tijd des te groter. De laatste optredens 
worden de zenuwen wat minder, gelukkig. Vlak voor ik 
op moet, ijsbeer ik achter de schermen, rook ik veel te 
veel en neem ik de tekst eindeloos door. Een paar biertjes 
doen het ook altijd goed. Ook doe ik altijd een borrel met 
Marije Alberink. Dat was het eerste jaar puur vanwege 
mijn zenuwen, maar inmiddels is het een ritueel geworden. 
Zodra ik op het podium sta, zijn de zenuwen gelukkig 
direct weg.” 

Ben jij op het podium dezelfde Bram als 
in het dagelijks leven?
“Daar zit eigenlijk niet zoveel verschil in,” zegt Bram. “Ik 

speel geen typetje. Ik sta er gewoon als mezelf. Ik heb een 



“Volg je ons al op Instagram? 
@Dubbelkiekersdansmariekes”
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“Na elke zomer volgt een winter, 
en switch weer terug.”

Minioren
Haiii, wij zijn de mini’s van De Dubbelkiekers. Wij zijn 

Quin Slettenhaar, Fem Telgenhof Oude Koehorst, Lux 
Oude Avenhuis, Joes Oude Avenhuis, Tess Telgenhof 
Oude Koehorst, Ise Welman, Fayen Temminghof, Zimra 
Boon. Wij vinden dansen superleuk en al helemaal bij de 
carnaval. 

Als crew van de junioren, Naddy Pannen en Floor Geitenbeek, staan we elke maandagavond klaar om onze 11 
meiden te helpen, te motiveren en hun dans naar een hoger niveau te brengen. We zijn supertrots op hoe hard ze 
werken en hoeveel plezier ze hebben. 

Dit jaar zijn wij, Nienke Welman, Anne 
Westerhof en Indy Wesselink, voor het 

eerst de crew van de senioren dans-
mariekes. We begonnen samen al 

op jonge leeftijd bij de minioren 
dansmariekes en dit jaar 
dansen we ook nog samen bij 
de senioren dansmariekes.  

Samen zetten we een 
geweldige choreografie in 
elkaar en uiteindelijk een 
knallend optreden! We wensen 
jullie allemaal een mooi 
carnavalsjaar!

Dansmarieke crew 

Wij zijn Anne Westerhof en Floor Geitenbeek en wij mogen dit jaar weer de mini’s begeleiden. Dit wordt ons derde 
jaar met deze groep en elk jaar vinden wij het weer super mooi om onze meisjes te zien stralen op het podium. Want wat 
doen ze het goed! Het maakt ons niet uit wat voor plek ze behalen, wij zijn nu al super trots op ze. Het wordt het een 
heel gezellig carnavalsjaar. Daar gaan wij voor zorgen.

Onze sprankelende dansmariekes brengen elk optreden tot leven! Met stralende  
glimlachen, perfecte pasjes en veel energie zorgen zij voor een show vol kleur, ritme en 
plezier. Ze dansen niet alleen, ze brengen ook een flinke dosis gezelligheid en  
enthousiasme mee waar iedereen vrolijk van wordt!

Wij oefenen elke woensdagavond heel hard aan onze 
nieuwe dans voor dit jaar. Wij vinden het super leuk en 
spannend om dit jaar weer te mogen meedoen aan het 
dansmarieke concours in Fleringen. Wij hopen dit jaar in 
de prijzen te vallen en gaan hier hard ons best voor doen! 
Kom je ook naar ons kijken 25 januari?
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Haiii! Wij zijn de junioren van De Dubbelkiekers! 
Met onze groep van 11 gemotiveerde meiden –  

Liz, Vaien, Yfke M, Jonne, Yfke H, Lauren, Loys, Madée, 
Juul, Nanna en Britt!

 Ook dit jaar staan we weer te trappelen om het 
podium op te gaan. 

Iedere maandagavond trainen we hard aan onze 
nieuwe dans. Er wordt gezweet, gelachen en vooral héél 
veel plezier gemaakt. De dans wordt elke week strakker en 
we kunnen niet wachten om hem te laten zien! 

Vorig jaar wisten we zelfs de eerste plaats te veroveren 
op het dansgardeconcours, en dat smaakt natuurlijk naar 
meer! 

Junioren

“Met ons optreden 
zetten we jouw wereld 

op zijn kop!”

Ook dit jaar doen we weer mee aan het dansmarieke 
concours in Fleringen. Spannend? Zeker! Leuk? Nog veel 
meer! We hopen opnieuw hoog te eindigen, maar het 
allerbelangrijkste is dat we samen stralen op het podium. 

Kom jij onze Dansmariekes 
aanmoedigen?

Kom naar het Dansgardeconcours op  
27 januari 2025 in Fleringen of kom naar 

een van De Dubbelkiekersgala’s! 
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“Achter de schermen 
timmeren we hard aan de 
weg en bouwen we hard 

aan onze dans!”

Senioren
Dit jaar bestaat de senioren groep uit wel 12 meiden! 

Geerte Harmelink, Roos Haarman, Meike Braakhuis, Mies 
Rekers, Indy Wesselink, Lynn ten Velde, Danae Slooff, 
Nienke Welman, Nienke Botter, Myrthe Pakvis,  
Anne Westerhof en Lieke Koenderink. 

Je ziet ons natuurlijk vaak dansen, zingen en springen 
op carnavalsfeestjes, maar achter 
de schermen timmeren we hard 
aan de weg om een geweldig 
optreden neer te zetten. Iedere 
week bouwen we aan onze 
dans die inmiddels zo goed 
als af is! 

Wie goed oplet, kan 
misschien al een tipje 
van de sluier ontdekken 
over wat we precies 
in elkaar zetten. 
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Spijkers, pepernoten en 
avontuur

Jong Nederland (JN) Harbrinkhoek–Mariaparochie zoals we het nu kennen, werd opgericht 
in 1968 en is sinds 1987 officieel lid van Jong Nederland. Door de jaren heen is JN uitge-
groeid tot een vaste waarde in het Dubbeldorp. Met vele activiteiten en evenementen voor 
kinderen en jongeren staat de vereniging al decennialang voor plezier, samenwerking en 
persoonlijke ontwikkeling. Dankzij een enthousiast team van vrijwilligers biedt Jong Neder-
land een veilige, gezellige en inspirerende plek waar jeugd zichzelf kan zijn en samen herin-
neringen maakt. Graag licht JN een aantal jaarlijkse activiteiten toe:  

Jong Nederland Harbrinkhoek-Mariaparochie Ardennenkamp: het ultieme avontuur 
Eén van de absolute hoogtepunten binnen JN is zonder 
twijfel het Ardennenkamp. Tijdens dit kamp trekken de 
leden samen naar de Belgische Ardennen, waar avontuur, 
natuur en groepsgevoel centraal staan. 

Klimmen, kanovaren, speurtochten door de bossen: 
het komt allemaal voorbij. Samen uitdagingen aangaan, 
banjeren door de heuvels en slapen in tenten maken dit 
kamp tot een ervaring die nog jaren wordt naverteld. 
Het Ardennenkamp versterkt vriendschappen, stimuleert 
samenwerking en geeft kinderen en jongeren de ruimte 
om zichzelf te ontdekken. Een herinnering voor het leven. 

Houtdorp: bouwen aan plezier met ruim 
100 kinderen 

Een ander jaarlijks hoogtepunt is het Houtdorp, 
waar ieder jaar ruim 100 kinderen aan meedoen. 
Gewapend met pallets, platen, spijkers en hamers 
bouwen zij in kleine groepjes hun eigen hutten en 
fantasierijke bouwwerken. 

Creativiteit, samenwerking en gezelligheid staan 
centraal. Onder begeleiding van enthousiaste vrijwil-
ligers leren de kinderen niet alleen timmeren, maar ook 
plannen, overleggen en verantwoordelijkheid nemen. 
Aan het eind van de dag worden de bouwwerken vol 
trots aan ouders, opa’s, oma’s en vrienden getoond.  

De Smokkeltocht: spanning in het 
donker 

De Smokkeltocht is een jaarlijks avontuur waarbij 
gezinnen samen op pad gaan door sloten, weilanden 
en donkere paadjes. In het schemerdonker trekken 
teams door het buitengebied, op zoek naar een veilige 
route voor hun ‘smokkelwaar’. 

Douaniers worden ontweken, bruggetjes overge-
stoken en modderige stukken overwonnen. Soms word 
je betrapt, maar de lol overheerst altijd. De tocht 
eindigt bij de Blokhut, waar iedereen samenkomt voor 
een gezellige afsluiting met een hapje en een drankje 
en waar de mooiste verhalen worden gedeeld. 
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Sinterklaasintocht en huisbezoeken: magie voor jong en oud 
Ook de Sinterklaasactiviteiten zijn al jarenlang een vaste traditie binnen JN. In november wordt Sinterklaas 

feestelijk onthaald tijdens de jaarlijkse intocht in het dorp. De spanning is voelbaar, de blije gezichten spreken 
boekdelen. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de ondernemersvereniging. 

Naast de intocht organiseert Jong Nederland ook huisbezoeken van Sinterklaas en zijn Pieten. Gezinnen 
kunnen zich aanmelden voor een persoonlijk bezoek, waarbij ieder kind even apart aandacht krijgt, een praatje 
maakt met de Goedheiligman en natuurlijk een klein cadeautje ontvangt. De vrijwilligers zorgen voor een warm 
en gezellig bezoek vol liedjes, verhalen en verrassingen. Momenten om nooit te vergeten. 

Wist je dat...
🛠  Er tijdens het Houtdorp jaarlijks ruim 70 kilo spijkers wordt vertimmerd?
🍪  Sinterklaas in Harbrinkhoek goed is voor ongeveer 90 kilo pepernoten?
🏕  JN al sinds 1989 naar de Ardennen gaat?
🏆 JN ieder jaar meedoet aan het districtstoernooi van Jong Nederland Twente? 
�🏼 Bij JN de basis is gelegd voor menig vriendengroep die tot op de dag van vandaag bestaat?
🎉 Jong Nederland Harbrinkhoek Mariaparochie in 2028 het 60-jarig jubileum viert?

Jong Nederland Harbrinkhoek is veel meer dan een 
vereniging. Het is een plek waar jeugd samenkomt, groeit 
en herinneringen maakt die een leven lang meegaan. Van 
het Ardennenkamp tot het Houtdorp en van Sinterklaas 
tot de Smokkeltocht: Jong Nederland verbindt, inspi-
reert en zorgt al generaties lang voor plezier in het 
Dubbeldorp. 

Op de hoogte blijven van JN?
Volg ons op Facebook:

 
@JongNederlandHarbrinkhoek  



De pioniers van carnaval in het Dubbeldorp

Wie in de carnavalsgeschiedenis van ‘t 
Dubbeldoarp duikt, komt al snel uit bij de 
Eigenheimers: een club die het dorp al in de 
jaren ’60 liet daveren op z’n grondvesten. 
Henny en Tiny Tibbe, die er vanaf het begin 
bij waren, moeten soms even diep graven, 
maar de verhalen rollen nog altijd soepel 
over tafel. “’t Is ook alweer ruim zestig jaar 
geleden, hè… maar wat een prachtige tijd.” 

Eigenheimers:

De vereniging ontstond aan de stamtafel bij café 
Tibbe, waar een stel jonge voetballers met een biertje 
voor hun neus besloten dat het Dubbeldorp toe was 
aan eigen carnaval. In 1967 was het officieel zover, en in 
1968 werd het eerste carnaval gevierd. Meteen met alles 
erop en eraan: een Raad van Elf, dansmariekes, optocht, 
zittingsavond (tegenwoordig gala genoemd) en zelfs een 
eigen carnavalskrant vol verhalen en advertenties. 

De club pakte het vanaf dag één serieus aan. Al was 
de eerste optocht een beetje onwennig: er stonden nauwe-
lijks mensen langs de kant. Toch bewogen achter menig 
raam de gordijnen. Veel Dubbeldorpers waren sceptisch, 
maar vooral nieuwsgierig naar het nieuwe spektakel. “We 
hadden meteen zo’n tweehonderd leden,” vertelt Henny. 
“Ze kwamen overal vandaan, want er was nog niet zoveel 
carnaval in de buurt. Sterker nog, wij waren de eerste 
vereniging in de gemeente!” 

“Ondeugend, maar altijd 
met stijl”

“We waren er niet alleen voor 
de feestvierders”

De sfeer bij de Eigenheimers was gestructureerd, 
maar warm. Tijdens het officiële programma werd er 
niet gedronken - “pas na elven goa’j los” - en die houding 
hield de club jarenlang sterk. Er waren vaste tradities: het 
Wijnfeest in september met elk jaar een nieuwe wijnko-
ningin, school- en bejaardencarnaval, en uitstapjes richting 
Limburg en Brabant. De zaal van Tibbe werd in 1976 
verbouwd tot de bekende Eerpelkoel, speciaal met een 
aparte kleedruimte voor Raad en dansmariekes. Met de 
verbouwing kwam er meer ruimte in de zaal en dat was 
ook wel nodig. “In die tijd hadden we ruim 400 leden”, 
herinnert Henny zich.  

Het werd een hechte club, met 
veel hilariteit. Van oud-Prinsen die in 
driedelig pak de sloot in fietsten tot 
een raad-van-elf-lid die al ruim vóór de 
zittingsavond volledig gekleed op een 
hotelbed lag te slapen. “Ja, we waren 
ondeugend, maar altijd met stijl.” 

In 2002 kwam er een einde aan de 
Eigenheimers. De jeugd had een andere 
kijk op carnaval en de gedisciplineerde 
aanpak paste niet bij de nieuwe generatie. 
Bovendien stopten Henny en Tiny met café 
Tibbe, waardoor de natuurlijke thuisbasis 
verdween. Maar de verhalen, de vriend-
schappen en de tradities leven nog altijd 
voort en vormden de voedingsbodem voor De 
Dubbelkiekers zoals we die nu kennen.
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Ook het bouwen van de wagen was een belevenis op 
zich. Avondenlang werd er getimmerd bij Groothuis in 
de timmerfabriek, waar hout en spijkers nooit opraakten. 
“We hadden ook mannen met twee linkerhanden,” lacht 
Henny, “maar er kwam altijd wat moois uit.” Een kunst-
schilder tekende ieder jaar de wagen uit, en zo trok er elk 
carnaval een nieuw kunstwerk door de straten. 

Wat carnaval bij de Eigenheimers extra bijzonder 
maakte, was hun inzet voor het goede doel: van blinden-
geleidehonden en vakanties voor langdurig zieken, tot 
tuinmeubelen voor Huize Friso en instrumenten voor het 
Leger des Heils. “We waren er niet alleen voor de feest-
vierders,” zegt Tiny, “maar óók voor mensen die niet aan 
lol maken toekwamen.”  

Voor even weer 
samen...

In september 2025 waren ze na  
23 jaar weer samen: zeven oud-
Prinsen van de Eigenheimers, 
bijeengebracht door oud-
Hofdames Tiny, Els Kuiphuis en 
Miny Hondebrink. Bij Bels in Vasse 
voelde het meteen weer als vroeger 
met herinneringen en gezelligheid 
in overvloed. 

V.l.n.r.: Bertus Hondebrink, Gerard 
Holsink, Henk Reefman, Henny 
Tibbe, Johan Snijders, Henk Ghäler 
en Maarten-Jan Woudstra.    
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Wat begon met een paar buren aan een keukentafel, groeide uit tot een bloeiende carna-
valsvereniging die niet meer weg te denken is uit het Dubbeldorp. In 2011, in de wijk 
Nieuwbouw 2 van Harbrinkhoek, ontstond het idee om samen mee te doen met de carnavals-
optocht. Dertig enthousiastelingen sloten zich aan. Er moest natuurlijk een naam komen, het 
liefst iets met ‘Kiekers’ als knipoog naar De Dubbelkiekers. En zo werden De Dwarskiekers 
geboren. 

Van keukentafel tot 
carnavalsfamilie

De Dwarskiekers:

Van schuurtje tot bouwhal – en van 
dertig naar negentig leden 
De eerste jaren ging het puur om gezelligheid. De 

mannen bouwden aan de wagen in het schuurtje, de 
dames naaiden de kostuums aan de keukentafel. Met 
koffie, bier en veel gelach ontstond niet alleen een carna-
valsgroep, maar ook een hechte vriendengroep. Elk jaar 
kwamen er meer mensen bij. Inmiddels telt de vereniging 
ruim negentig leden, van jong tot oud, allemaal met 
hetzelfde motto: niets moet, alles mag. Iedereen draagt 
op zijn eigen manier bij: bouwen, naaien, schminken, 
regelen of gewoon vol enthousiasme meedoen aan de 
optocht. 

Sinds dit najaar hebben De Dwarskiekers een prach-
tige nieuwe thuisbasis: een ruime bouwhal met kantine bij 
de familie Kemperink aan de Hagweg. Daar delen ze de 
hal met Altied Skik, wat zorgt voor extra gezelligheid en 
saamhorigheid. Want samen bouwen, samen lachen en 
samen feesten: dat is waar carnaval om draait. 

Een kleurrijke stoet door de regio 
Wie De Dwarskiekers kent, weet dat ze in het carnavals-

seizoen allesbehalve stilzitten. Ze doen mee aan optochten 
in Langeveen, Albergen, Geesteren, de Verlichte Optocht 
én Rosenmontag-optocht in Tubbergen. En natuurlijk op 
Kiekersdag in ons Dubbeldorp. Elk jaar opnieuw verrassen 
ze het publiek met hun creativiteit, kleuren en humor. 

Meer dan carnaval alleen 
Toch draait het bij De Dwarskiekers om meer dan 

alleen feestgedruis en confetti. Ze zetten zich actief in voor 
het Dubbeldorp. Een mooie traditie is het oliebollenbakken 
op oudjaarsdag. Al jarenlang trekken de leden eropuit om 
verse oliebollen te bakken en huis-aan-huis te verkopen. De 
heerlijke geur van oliebollen en gezelligheid verspreidt zich 
dan door het hele dorp.  

En daar blijft het niet bij. In 2025 bliezen De 
Dwarskiekers het Oranjefeest nieuw leven in. Een dorps-
feest dat na negen jaar stilte eindelijk weer terugkeerde. 
De parkeerplaats van MVV’29 veranderde in een brui-
send oranje festijn. Compleet met rommelmarkt, kinderop-
tredens & -spelletjes, muziek, groot terras en foodtrucks. 
Jong en oud genoten van het samenzijn en de gemoe-
delijke sfeer en de reacties waren hartverwarmend. Het 
Dubbeldorp had duidelijk behoefte aan zo’n verbindend 
feest. Daarom staat het volgende Oranjefeest al op de 
kalender: maandag 27 april 2026. Reken maar op 
wederom een dag vol plezier, muziek en gezelligheid!  

De kracht van samen 
Of het nu gaat om bouwen aan de meest prach-

tige carnavalswagens, het bakken van meer dan ruim 
6.000 oliebollen, of het organiseren van een dorpsfeest: 
De Dwarskiekers doen het samen, met passie en plezier. 
Iedereen doet waar hij goed in is, en juist dat maakt het 
geheel zo sterk. 

Van een keukentafel tot een vereniging van ruim 
negentig leden, van een schuur tot een eigen hal. De 
Dwarskiekers laten zien wat er kan ontstaan als mensen 
de handen ineenslaan. Carnaval mag dan maar één keer 
per jaar zijn, de saamhorigheid die het brengt voel je het 
hele jaar door.

En dus, terwijl de voorbereidingen voor Oudjaarsdag 
alweer in volle gang zijn en de geur van versgebakken 
oliebollen straks door de dorpen trekt, klinkt één bood-
schap luid en duidelijk: 

“Alaaf voor de 
Dwarskiekers!”
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Wie denkt dat tennis alleen maar draait om backhands, forehands en sets, is duidelijk nog 
nooit bij T.V. De Haambrink geweest. Want daar betekent ‘een goede rally’ niet alleen een 
mooi punt scoren, maar ook samen lachen, feesten en nagenieten in de kantine.

Sinds de oprichting in 1983 is ons park het toneel van 
sportief spektakel en gezelligheid. Inmiddels tellen we 
meer dan 220 leden en elk seizoen lijkt de teller nog wat 
hoger te klimmen. Met vier verlichte all-weather banen, 
een oefenkooi en twee toptrainers is er plek voor iedereen: 
van beginners tot gevorderden, van jeugd tot senioren.  

Er worden vier avonden per week tennislessen 
gegeven, maar je kunt natuurlijk ook zelf een baan reser-
veren om lekker te spelen. En jong geleerd is oud gedaan: 
de jeugdafdeling groeit als kool, met zo’n dertig kinderen 
die fanatiek trainen met een lach op hun gezicht. 

Punten scoren op de baan of aan de bar 
In het voorjaar barst de competitie los. Dit jaar gingen 

maar liefst vijftien teams enthousiast de strijd aan. Dat 
betekende drukte op de banen, fanatieke aanmoediging 
naast de baan en natuurlijk een volle kantine na afloop. 
Want zeg nou zelf, wat is er mooier dan een set winnen 
én daarna proosten met je teamgenoten? Onze teams 

bewijzen jaar na jaar dat prestatie en plezier hand in 
hand gaan. De één pakt punten alsof hij Novak Djokovic 
zelf is, de ander serveert liever een bitterbal dan een ace.  

Toernooien met een twist 
Als de bladeren vallen en het bokbier uit de tap 

stroomt, dan weet heel T.V. de Haambrink: het is tijd voor 
het Herfstboktoernooi. Een klassieker, waar sportieve 
strijd hand in hand gaat met herfstig plezier. Er wordt 
gespeeld, gelachen en natuurlijk geproost. 

Voor de jeugd is het pannenkoekentoernooi het abso-
lute hoogtepunt. Terwijl de jongste leden hun eerste back-
hands oefenen, gaan de pannenkoeken aan de lopende 
band over het terras. Een dag vol stroop, poedersuiker en 
gezelligheid. De echte winnaars zijn natuurlijk de kinderen 
die met een volle maag en een glimlach naar huis gaan.

“Wat is er mooier dan een set 
winnen én daarna proosten 

met je teamgenoten?”

“We blijven vernieuwen met
nieuwe activiteiten, gezichten en  

dus ook nieuwe verhalen”
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Preston Palace Open 2026: Het toernooi 
waar alles samenkomt 
Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, kijken we alvast 

uit naar het hoogtepunt van het jaar: Preston Palace 
Open 2026. Hét open toernooi waar leden en tennissers 
van buitenaf samenkomen voor twee weken vol sport en 
verrassingen. De wedstrijden zijn spannend, de kantine 
draait op volle toeren en er is een geweldige sfeer.  

Of je nu komt om te winnen, te kijken of te genieten: 
het Preston Palace Open is een feest op én naast de 
baan. En wie weet… misschien win je niet de finale, maar 
wel een prijs tijdens de loterij! 

Tennis voor iedereen
Bij T.V. de Haambrink kijken we niet alleen wat naar 

nu gebeurt, maar ook juist naar wat er nog komt. Onze 
jeugdafdeling blijft lekker groeien, de trainers zorgen 
voor enthousiaste lessen en dankzij onze verlichting en 
all-weatherbanen kun je het hele jaar lekker tennissen. 
Ondertussen blijven we vernieuwen: nieuwe activiteiten, 
nieuwe gezichten en dus ook nieuwe verhalen. 

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op www.tvdehaambrink.nl 
voor info over lidmaatschap, lessen, 
competitie en meer! 

Dus als de carnavalsmuziek weer op volle toeren 
draait en de confetti door de lucht vliegt, weet dan: 
ook bij T.V. de Haambrink wordt gefeest. Niet alleen 
met bier en polonaise, maar ook met rackets, sportivi-
teit en gezelligheid. Of je nu jong bent of wat ouder, 
recreant of een fanatieke competitiespeler, bij T.V. de 
Haambrink ben je van harte welkom.  

Tennis, toernooien en 
heel veel gezelligheid

Tennisvereniging De Haambrink:
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Ontdek jij de geheime zin? Ben jij klaar voor een uitdaging? Tijdens deze speurtocht moet je 
een verborgen zin zien te ontrafelen. Dat doe je door vier spannende minigames te voltooien. 
Spannend, uitdagend én superleuk – durf jij het aan?

=

Dubbelkiekers
Speurtocht

Kun jij de zin ontrafelen?
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Apresski

Carnaval

Confetti

FCTwente

Feestje

Optocht

Trommel

Trompet

Voetbal

Game 3:

Game 2:

In deze woordzoeker kun je alle woorden 
terugvinden. De overgebleven letters vormen 
de oplossing. Kun jij hem ontrafelen?

Los de kruiswoordpuzzel op en vul alle 
woorden in. De letters in de ingekleurde 
vakjes vormen samen de oplossing. Kun jij 
hem vinden?

Horizontaal
3. Assistent van de Prins bij 

carnaval
4. Dans in lange rij tijdens carnaval

Verticaal
1. Outfit voor verkleden of feest
2. Hoogste Nederlandse 

voetbalcompetitie
4. Degene die tijdens carnaval met 

de scepter zwaait

Overige letters:

Game 1:
Zoek de vier Dubbelkiekers met cijfer door het hele 
blad. Noteer de paginanummers waarop je ze vindt 
bij het juiste nummer dat ze weergeven. Zet het pagi-
nanummer om in letters van het alpabet (1 = A, 2 = B, 
3 = C, enzovoort). Dit vormt samen de oplossing. Lukt 
het jou om hem te ontrafelen?

Pagina # Letters

=
=
=

Game 4:
Los de rebus op en combineer de afbeeldingen en letters. Samen vormen ze het juiste woord. 
Weet jij de oplossing te vinden?

Het antwoord:

2x

(p.s. De Dubbelkiekers boven aan de pagina met schaduw tellen niet mee!)

1.

2.

3.

4.

Het antwoord staat op sponsorpagina!

?
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Word ook vrijwilliger bij 
De Dubbelkiekers! 

Denk jij nu na het zien van dit mooie blad: 
hier wil ik ook bij horen? Word dan vrijwil-
liger bij de carnaval en maak deel uit van 
de gezellige Dubbelkiekersfamilie!

Als vrijwilliger hoor je er echt helemaal bij. Dat 
betekent ook de mogelijkheid om je eigen jasje met het 
Dubbelkiekerslogo aan te schaffen. Zo straal je niet alleen 
mee op de feesten, maar voel je je ook echt onderdeel 
van onze hechte familie. 

Als vrijwilliger krijg je de unieke kans om samen met 
de Prins en Adjudant, Hofdames, de Raad van Elf, dans-
mariekes en andere enthousiaste vrijwilligers naar alle 
carnavalsfeesten te gaan. Nergens anders beleef je zo 
veel plezier, saamhorigheid en gezelligheid als hier! 

Naast het plezier en de onvergetelijke ervaringen zijn 
er binnen onze vereniging tal van taken waar je aan kunt 
bijdragen. Denk aan de versiercommissie, bouwcommissie, 
social media en vormgeving, techniek en licht, dansma-
riekes crew, of het helpen bij de gala’s en evenementen.  
Er is voor iedereen wel een leuke en passende taak! 
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Wil jij deel uitmaken van deze fantastische groep en 
samen met ons de carnaval onvergetelijk maken? Voor 
meer informatie kun je contact opnemen via  
secretariaat@deDubbelkiekers.nl. Wacht niet langer, 
sluit je aan en beleef carnaval op z’n allerleukst!

Val op met onze jasjes!



Supersponsoren

Vorstensponsoren

Prinsensponsoren

Kiekerssponsoren

Boomkamp Beveiliging
Bouwpartner De Pannenloods
Bouwteam Oost
BZZ Bouwadvies
Café Nobbenhuis
Concreto Group
De Bloemenschuur
De Kikkerpoel

Hans ten Velde
J. Grootelaar Schilderwerken
JD Bouwgroep
Keizers Installatietechniek
Leus Specials
Linneman Bouw & Advies
MMT Techniek
PartyBoss BV

Potijk Custom Upholstery & 
Insulation

Schröder Interieurs
SKEPP
Temminghoff B.V.
Tiziano Coiffures 
Wegenbouw Lansink BV

Autobedrijf J.M. Alberink V.O.F.
Autoschadeherstelbedrijf Goossen
Autototaal Tubbergen
B&K Bouwbedrijf B.V.
Bomech B.V. 
Borggreve Schilders
Bouw Install
Caravanstalling 

Harbrinkhoek-Almelo-Tubbergen
De Twentsche Snertspecialist
Deksels
Drukkerij Twenteprint
Edro Parket
Fotostudio Visschedijk 
Frank Groener Meubels en 

Interieurs
Fysiotherapie De Kron
Groentehal Oosterik
Groothuis Timmerfabriek
Hamer Schoenen & Casual
Hams Uitvaartverzorging
Heisterkamp Drankenhandel B.V.
IP Linq
JT Autobekleding
Juninck Bouw
Kadohuuske Homegifts
Kamphuis Sloopwerken
Kookrijk Kookstudio
Kottink Zalen Cafe Slijterij
Leon Roeloffzen Metselwerken

Lesker Bouwkundig Tekenburo
Lieke Geerdink Medisch Pedicure
Loogisch 
Loohuis Installatietechnieken B.V.
Mariska Huls 

Schoonheidsspecialiste
Ons Boer’n Erf
Oude Geerdink Tegels & Sanitair
Rikmanspoel Tuinen
Schroder Carwash
Skier Woske
Slagerij Hemmer
Steenhagen Auto’s
t Oale Roadhoes
Tuincentrum Heerdink
Vloer voor Thuis
Voshaar Administraties
Weusthuis Makelaardij
Woertman Natuursteen 
Zalencentrum Morshuis
Aannemersbedrijf Hoek
Aermast Holland BV
Albo Deuren
B. Boerrigter Schilderwerken
Bouwbedrijf Westerhof BV
BOXXER Multimedia Center
BPMvanmijnauto.nl
Busscher Milieu Advies
Combi Glas
Flowquip Process Solutions

Fysio Team Langeveld
GEBO Totaalonderhoud
Gebr. Poppink-Reutum
Grolsch Brouwerij
Haarhuis Bouwbedrijf Albergen
Hoek Bouwprojecten/Vastgoedvisie 
HV Installaties
Kantine de Voltreffer
Kemperink Inspirators in Hout
Kuipers EP Radio & TV
Lenferink Paus Accountants en 

adviseurs
Levers Ter Braak Pensioen 

Consultants BV
Lucas IT
Mimomento
MOORe MKW 
News Outside
Niels Grill & Smoke
Nordemeule Automotive
Pierik Accountancy
PlantingPower
Ron Peters Verkeersschool
v.d. Bosch & Fikkert Drukkerij BV
Van Der Wal Verhuur
Wooncentrum
Zeelenberg Metaal
Zeelvis IT > VZ Advies | Ruimte 

voor inrichting

Brughuis AUTOSCHADE HERSTEL B.V.

arendshout.nl

info@egberinkcalculatie.nl
www.egberinkcalculatie.nl

SILVO  WIGGER
BOUW

Harbrinkhoek  T 06 46186989 

Let’s

Dress 4 
Prins

Oplossing speurtocht

Feest met De Dubbelkiekers!




